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VOORWOORD bij de eerste uitgave 

 

De Stichting Gildeschat Sint Sebastiaan bestaat in 1989 tien jaar. Aan de Stichting is door Het 

Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg, krachtens het 

bepaalde in haar reglement of ‘Kaart’, de eigendom van zijn bezittingen overgedragen. Zij dient 

deze te behoeden voor teloorgang en er voor te zorgen, dat het Gilde er te allen tijde de 

beschikking over heeft om ze te gebruiken, daar waar ze een zinvolle functie kunnen hebben. 

Een groot deel van de bezittingen van het Gilde kan gerekend worden tot het culturele erfgoed 

van de gemeenschap waaruit het is voortgekomen. Dat geldt zeker voor het deels zeer oude 

koningszilver. Een goed beheer, waartoe de Stichting gehouden is, impliceert in dit geval ook 

en vooral het zorg dragen voor een goede (kunst)historische documentatie met betrekking tot 

dit kostbare bezit. Het bestuur van de Stichting is daarom verheugd, dat het de gildebroeders 

en alle anderen die daarvoor belangstelling hebben bij gelegenheid van het jubileum een 

beschrijving van het koningszilver kan aanbieden. 

Wij zijn erg dankbaar, dat ook buiten het Gilde de zorg voor dit erfgoed wordt gedeeld. Dat 

geldt in de eerste plaats de Tilburgsche Spaarbank, zonder wier financiële bijdrage de materiële 

verwezenlijking van dit boek nooit was gelukt. In de tweede plaats zijn we dank verschuldigd 

aan de Gemeente Tilburg en haar archiefmedewerkers, zonder wier documentaire arbeid de 

totstandkoming van de inhoud niet mogelijk was geweest. 

 

Tilburg, 20 december 1989 C.A.A. Verberk 

 voorzitter 

 

DE HERZIENE EN GEACTUALISEERDE UITGAVE 

 

Bij het tienjarig bestaan van de Stichting Gildeschat Sint Sebastiaan zag de eerste uitgave van 

dit boekje het levenslicht. Nu bijna dertig jaar later viert het gilde het feit dat het vijftig jaar 

geleden ontwaakte en dat een nieuwe lichting gildebroeders de tradities van het eeuwenoude 

gilde oppakten. De reeks van koningschilden is bijgevolg tot op de huidige dag voortgezet. 

Alleen al daarom was een actualisering nodig. Bovendien is onze kennis groter geworden en 

moesten er ten aanzien van de identificatie van enkele koningen correcties plaats vinden. Ook 

de technische beschrijving van de schilden kon door de goede diensten van de Tilburgse 

edelsmid en zilverkenner Gijs Schouten verbeterd worden. Zijn kennis over de zilversmeden kon 

in een aanhangsel aan de tekst toegevoegd worden. 

Uit de teksten bij de koningsschilden moge blijken dat het gilde reeds eeuwen verbonden is 

met de Tilburgse samenleving. Gildebroeders, hoofdlieden, koningen en keizers werden in deze 

stad geboren, woonden er tijdens (een groot deel van) hun leven en waren er op meerdere 

terreinen zeer actief. Op die manier hebben de gildebroeders zich ingezet voor de lokale 

samenleving, een van de doelstellingen van het gilde. De onderlinge verbondenheid, soms ook 

door familierelaties, staat symbool voor de broederschap die de leden van het gilde nastreven. 

 

Tilburg, november 2017 J.A.H. Boeren 

 Voorzitter 
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INLEIDING 

 

 

Het Tilburgse Sint-Sebastiaansgilde van handboogschutters is al vóór 1504 ontstaan. In dat jaar 

wordt het als begunstigde vermeld in het testament van Michiel Henric Roelofs en zijn vrouw 

Heijlwijch. Het wordt in de loop van deze en de volgende eeuw nog herhaaldelijk in de 

plaatselijke archieven genoemd, onder anderen omdat de gildebroeders hun aan besmettelijke 

ziekten overleden medeburgers begraven. In 1652 verleent de Heer van Tilburg, Lancelot 

Schetz, graaf van Grobbendonk, een nieuw reglement als vervanging voor een ouder. Tot het 

midden van de negentiende eeuw bezat het Gilde aan de zuidzijde van de dorpskern, ter 

weerszijden van de Piusstraat, uitgestrekte landerijen, waar de doelen waren en de schutsboom 

stond. Het gilde overleefde dus net als de twee andere Tilburgse schutsgilden de Bataafs-Franse 

tijd, en werd zelfs in 1851 door zijn beschermheer koning Willem III begiftigd met het predicaat 

‘Koninklijk’. In die periode werd herhaaldelijk deelgenomen aan concoursen te 's-Gravenhage 

en op Het Loo. 

In het laatste kwart van die eeuw raakte het Gilde in verval. In 1891 werd door de laatste vijf 

overgebleven gildebroeders besloten om de activiteiten te staken. De bezittingen waaronder 

het koningszilver bleven bewaard in de familie van de laatst levende gildebroeder Jos. Donders 

(gest. 1926). Zijn kleinzoon Theo Donders heeft met steun van de gemeente Tilburg en tezamen 

met afstammelingen van andere gildebroeders uit de negentiende eeuw en enige vrienden het 

Gilde in 1966 doen herleven. Op 24 september 1967 werd voor het eerst weer koning gescho-

ten. 

 

Een uitgebreidere beschrijving van de geschiedenis van het gilde in het algemeen en de 

verwerving van het predikaat 'Koninklijk’ in het bijzonder is te vinden in twee artikelen:  

o Jo Pluijmakers en Gerard Steijns, Het heeft Zijne Majesteit behaagd …. Het handboogschut-

tersgilde Sint Sebastiaan en koning Willem III, in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis 

monumenten en cultuur, jrg. 19 (2001), nr. 3, p.75 e.v.  

o Gerard Steijns, De lotgevallen van een ‘schone slaper’. Het Koninklijk Handboogschutters-

gilde Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg, in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis 

monumenten en cultuur, jrg. 22 (2004), nr. 1, p. 3 e.v. 

 

Gerard Steijns. 
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MEDAILLON EN VOGEL 

 

 

Het belangrijkste attribuut dat door de koning wordt gedragen is de zogenaamde ‘brosie’ met 

daaraan de koningsvogel. Deze ‘brosie’, een medaillon met drie beeldjes van Sint Sebastiaan en 

aan weerskanten een boogschutter, alle op consooltjes en gemonteerd op een vergulde ronde 

plaat, is gevat in een zilveren omlijsting (diameter 95mm). Het stuk is niet gemerkt. Sebastiaan 

heeft de benen gekruist als teken van de naderende dood. 

Dit iconografisch gegeven en de verdere vormgeving duiden op een ontstaan in de zestiende 

eeuw. Het is niet waarschijnlijk dat het, wat wel eens verondersteld is, om een negentiende-

eeuwse kopie of neo-fantasie gaat. In de negentiende-eeuwse rekeningen van het gilde komen 

wel regelmatig posten voor, die betrekking hebben op reparaties of schoonmaakbeurten van 

de ‘brosie’, Mogelijk zijn daarbij wel onderdelen vervangen of gewijzigd. Zo zien de vijfbladige 

bloempjes op de rand er anders uit dan in de 16e eeuw gebruikelijk was. Ook had het 

medaillon oorspronkelijk een recht opstaande geschulpte rand waartussen aan de achterzijde 

de gladde ronde plaat was bevestigd. Deze plaat werd vastgehouden door zes pennetjes die 

aan de voorzijde voorzien waren van de bloempjes. Later werd de geschulpte rand omgebogen 

om de plaat vast te houden. 

Het holle gekroonde en fijn bewerkte vogeltje kan eveneens uit de zestiende eeuw stammen. 

Het is voor deze streken een ongebruikelijk type, dat meer in Zuid-West-Brabant (omgeving 

Antwerpen) voorkomt. Het kroontje en halsbandje zijn verguld. Tussen de vleugels zijn twee 

staafjes aangebracht ter versteviging. Aan het takje onder de pootjes heeft vroeger een schildje 

gehangen (het wapentje Van Malsen met het molentje?). Nu wordt aan het takje het eigen 

schild van de regerend koning bevestigd. 

De koningskroon zal pas aangebracht zijn na 1851, toen het Gilde ‘koninklijk’ werd. Hij is 

opgebouwd uit plaat- en draadwerk. Op de vlakke plaat aan de achterzijde is het zeer moeilijk 

leesbare meesterteken van de Tilburgse zilversmid P. Lombarts afgeslagen. Hij was werkzaam 

tussen 1840 en 1885. Aan de voorzijde staat het gehalteteken 'zwaardje', dat gebruikt is in de 

periode 1814-1906. 

  



 

 

 

  6 

  



 

 

 

  7 

KONINGSKETEN  

 

Samengesteld uit zes rijk versierde grote rechthoekige schakels, welke aan de achterzijde gemerkt 

zijn I t/m IIIIII, maar niet in die volgorde aan elkaar zitten. 

Naar de vormgeving zou hij in het midden van de zestiende eeuw kunnen zijn ontstaan, maar 

de vuurslagen zijn van een andere zilverlegering en ook wel anders van karakter dan de rest van 

de schakels. Daarom is het mogelijk, dat het hier gaat om een latere assemblage, bijvoorbeeld 

gemaakt ten behoeve van Willem II en zijn gemalin, die in 1847 voor een concours in Den Haag 

als prijs een keten beschikbaar stelden, welke door Sint Sebastiaan uit Tilburg zou zijn 

gewonnen. 

Aan deze keten waren vroeger door middel van ogen aan de vuurslagen de lange geschakelde 

reeksen koningsschilden gehangen. Na de heroprichting van het Gilde zijn deze losgemaakt en 

één voor één op een kazuifel bevestigd. De keten wordt nu los als een soort kraag over de 

halsopening daarvan gedragen 
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NICLAES ANDRIESZ VAN GORCUM 

 

 

geboren: ca. 1500 zoon van: Andries Jansz. van Gorcum 

 

gestorven: vóór 1573 

 

gehuwd:  met:  Maria, dr. v. Bartholomeus Anthonisz. Verbunt 

en Jutta Hendriks dr. van Ghierl (zij hertrouwt 

met Hendrik Hendrik Petersz.) 

 

koning: ca. 1550 (tweemaal) 

 

 

 

Claes Andriesz. van Gorcum verkoopt op 22 mei 1551 een beemd gelegen ‘Achter Mall’ aan ‘die Leije’ 

te Tilburg, bezwaard met een erfcijns van 14 stuivers aan de rector van het Sint-Jorisaltaar in de 

Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch. Verder bezaten zijn vader en hijzelf landerijen aan de Veldhoven, de 

Heuvel en in ‘De Schijf’, in de buurt van de huidige Boomstraat, die grensden aan bezittingen van 

Marcelis van Vessem (zie hierna). Aan deze laatste verkoopt hij in 1546 een wei aan 't Ven, die 

afkomstig is van de familie van zijn vrouw.  

Op 23 augustus 1574 treedt Hendrik, zoon van Hendrik Petersz., op als man van en voogd over Marie 

dr. van Bartholomeus Anthonisz. Verbunt en weduwe van Niclaes Andries Jansz. van Gorcum. 

Dr. P.C. Boeren veronderstelt, dat de familie van Claes Driessoen ook werkelijk afkomstig was uit 

Gorinchem. Met andere soortgelijke gevallen zou hij het bewijs vormen van het bestaan van druk 

handelsverkeer langs deze route tussen de Kempen en Holland (‘Van Heidorp tot Industriestad’, 

Tilburg 1955, p.129). Uit recenter genealogisch onderzoek blijkt nu dat de vader van Niclaes van 

Gorcum zekere Andries Jan Lemmen van Gorcum moet zijn geweest, die gehuwd was met Margriet Jan 

de Meijer en wiens voorgeslacht via grondbezitters in Udenhout en Biezenmortel terugvoert naar 

Rutgherus zoon van Gerard Pyeleck alias van Gorcum , die al vóór 1431 poorter van 's-Hertogenbosch 

was geworden. De relatie met de stad Gorinchem moet dus, als die er is, ook vóór die tijd liggen en 

waarschijnlijk zelfs al in de tweede helft van de 14e eeuw.  

 

 

Beschrijving schilden: 

 

Ongedateerd 

Tekst: CLAES DRIESSO(N) 

Afbeelding: Marteldood van Sint Sebastiaan 

Gewicht: 10 gram 

 

Ongedateerd 

Tekst: CLAES DRIESSON 

Afbeelding: Marteldood van Sint Sebastiaan 

Gewicht: 10 gram 
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MARCELIS AERTS VAN VESSEM 

 

 

geboren: ca. 1515 zoon van: Aert Marcelisz. van Vessem alias Loet 

 

gestorven: Tilburg, 18-8-1574 

 

gehuwd: ca. 1540 met: Elisabeth, dr. v. Gijsbrecht Jansz. Vermee; gest. 

Tilburg 18-11-1571 

 

koning: ca. 1550 

 

 

 

Marcelis Aerts van Vessem behoorde tot een aanzienlijke en welgestelde familie in het Tilburg van de 

late middeleeuwen. De toenaam van zijn vader, Van Loet, kwam van Marcelis' grootmoeder Aleid van 

Loet. De stamvader van haar familie, Aart van Loet, had rond 1400 al vele bezittingen in Tilburg aan de 

Heuvel, maar kwam uit het land van Breda. Zijn kleinzoon Hendrik Montens (een neef van Aleid dus) 

was daar rentmeester van de Nassau's en had een aanzienlijk nageslacht waartoe ook raadpensionaris 

Jan de Witt behoorde. De Van Vessems hadden in de 16e eeuw nauwe banden met de Norbertijner 

abdijen van Tongerlo en Berne. Een oom van Marcelis, Wijnric van Vessem was kanunnik van Tongerlo, 

evenals zijn broer Aert of Arnoldus, die in 1557 als pastoor van Klein-Zundert tijdens de mis op 

beestachtige wijze door ‘ketters’ werd vermoord. Ook zijn zoon Jan (geb. ca. 1542) werd Norbertijn en 

later eveneens pastoor in Klein-Zundert. Een tweede zoon Aert (geb. ca. 1549) werd kanunnik in de 

abdij van Berne, in 1587 pastoor van Heeswijk en op 15 januari 1607 abt van Berne. Hij stierf al 

anderhalf jaar later (24-8-1608). Uit een door deze abt nagelaten 'kalendarium' weten we veel 

bijzonderheden over de familie. 

Een zwager van Marcelis, Petrus Vermee, was rector van een zustersklooster in Zaltbommel. Vader Aert 

Marcelisz. was schepen van Tilburg in 1541 en volgende jaren. De familie Van Vessem bezat naast veel 

ander onroerend goed een huis aan de zuidzijde van de Heuvel, waarvan de grond zich uitstrekte tot 

aan het Ven (tegenwoordig Piusplein). Dit huis, oorspronkelijk bezit van de Van Loets, brandde in 1562 

af. 

Marcelis Aerts van Vessem maakte op 16 augustus 1574 zijn testament, waarin hij onder andere 10 

Karolusgulden legateerde aan de kerk van Tilburg. 

 

In maart 1563 wordt Marcelis Aerts van Vessem met nog twee anderen door de dekens van het Sint 

Jorisgilde voor schepenen gedaagd wegens het niet voldoen van een roggepacht aan dat Gilde. De 

zaak wordt nog diezelfde maand in der minne geschikt. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Ongedateerd 

Tekst: MARCELUS ARSEN VAN VESSEM 

Afbeelding: geen 

Gewicht: 10 gram 
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PETER ANTONISZOON VAN BEURDEN 

 

 

geboren: ca. 1530 zoon van: Anthonis Peter Daniels van Beurden 

(wsch) en Mary dr. v. Laureys Elens Mut-

saerts 

gestorven: na 1585 

 

gehuwd: 1e met: Elisabeth dr. v. Jan Mutsaerts 

 2e met: Jutta dr. v. Laureys van Holten 

 3e met: Jutta dr. v. Claes Steven Huybrechts 

 

koning: ca. 1570  

 

 

 

De identificatie is niet helemaal zeker maar in hoge mate waarschijnlijk. Belangrijk feit is dat een zoon 

van deze Peter Thonissen van Beurden, ook Peter geheten, gehuwd was met Gijsbertken dochter van 

Marcelis Aertsen van Vessem. Een achterkleindochter van dit echtpaar trouwde met de schepen 

Adriaen Maes die in 1664 koning van Sint Sebastiaan werd Tussen de leden van het Gilde bestonden 

zeer vaak familierelaties, wat in een kleine gemeenschap niet zo verwonderlijk is. Zoon Peter verkoopt 

in 1585 grond uit familiebezit, die gelegen is in de nabijheid van het Kerkven. In die buurt lagen ook 

vanouds de doelen van Sint Sebastiaan (nu tussen Bisschop Zwijsenstraat en Piusstraat ter hoogte van 

de Primus van Gilsstraat). Peter junior, zijn broer Anthonis en zijn zus Adriana, gedrieën kinderen uit 

het eerste huwelijk, krijgen in 1560 tezamen 30 Karolusgulden van hun vader als het hun toekomend 

erfdeel van hun overleden moeder Elisabeth. Uit het derde huwelijk van Peter Thonissen zijn nog 

negen kinderen bekend. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Ongedateerd 

Tekst: PEETER ANTONIS 

Afbeelding: Marteldood van Sint Sebastiaan 

Gewicht: 11 gram 
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WAPEN VAN MALSEN EN MOLENTJE 

 

 

Het op dit schildje afgebeelde wapen is dat van de familie Van Malsen. Gedurende de 16e eeuw waren 

leden van deze familie heer van Tilburg en Goirle. De eerste was Robbrecht van Malsen (1507-1510) als 

man van Margriet van Haestrecht, die de heerlijkheid van haar vader Jan erfde. Adriaan van Malsen 

volgde in 1524 zijn overleden moeder op. Diens zoon Carel was van 1561 tot 1587 heer en werd 

opgevolgd door Huybert van Malsen, die in 1612 stierf. Huybert liet een zoon Adriaan na die in 1621 

kinderloos overleed. Daardoor volgde zijn zus Maria, die gehuwd was met Anthony Schetz, graaf van 

Grobbendonk, hem op als vrouwe van Tilburg. Zij waren de ouders van heer Lancelot Schetz, die aan 

het Sebastiaansgilde in 1652 een nieuwe ‘kaart’ verleende. Het is niet zo waarschijnlijk, dat een van 

deze Van Malsens koning van Sint Sebastiaan is geweest. Wellicht is het schildje ooit aan het juweel 

gehecht geweest ten teken van de bijzondere relatie tussen de heer en het gilde. Dit kan ook het geval 

geweest zijn met het zilveren standaardmolentje. Het bezit van de molens was een heerlijk recht, 

bovendien werd de koningsvogel vroeger op de hoogste molenwiek geplaatst om daarvan afgescho-

ten te worden. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Ongedateerd 

Tekst: geen 

Afbeelding: wapentekening het gehele schild vullend: in een gearceerd veld een zilveren rechter-

schuinbalk 

Gewicht: 15 gram 

 

N.B. Aan dit schild hing oorspronkelijk een zilveren open standaardmolentje, dat nu los wordt bewaard. 
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BARTHOLOMEUS JANSZ. VAN TULDER 

 

 

geboren: ca. 1575 zoon van: mr. Johannes Willem Lemnius (Lemmens) 

en Maria dr. v. Bartholomeus Henricx van 

Tulder 

gestorven: vóór 1637 

 

gehuwd: 1e ca. 1600 met: Digna dr. v. Michiel Goijaert Jan Michielsz.; 

gest. 10-7-1613 

 2e Tilburg 26-1-1623 met: Geertruid dr. v. Wouter Peter Woutersz. en 

weduwe van Willem Cornelisz. Horevoirts 

 

koning: 1617 

 

 

 

Bartholomeus was de eerste van de familie Lemmens of Lemnius, die zich Van Tulder (ook wel Tulden) 

is gaan noemen. Deze achternaam kwam van zijn moeder, die generaties achtereen de hoeve van die 

naam onder Esbeek pachtte. Deze hoeve was bezit van de abdij van Averbode. Vele leden van de 

familie van Tulder en aanverwante geslachten werden Norbertijn, waaronder twee abten van Averbode 

en een van Park. Ook een zoon van Bartholomeus, Willem, werd Norbertijn in Tongerlo en later 

kapelaan in Moergestel. Bartholomeus was eigenaar van de koren- en schorswatermolen op Rovert 

onder Goirle. Ook bezat hij daar een steenoven. De molen met huis schijnt afgebrand te zijn, waardoor 

zijn welstand werd aangetast. In 1610 pachtte Bartholomeus de dorpsbelastingen van Tilburg. 

Naaste familieleden van Bartholomeus, zowel van vaders als van moeders kant, bekleedden bestuurs-

functies in de Kempische dorpen. Zijn grootvader Willem Jan Lemmens was schout van Weelde, oom 

Hendrik Lemmens was daar secretaris. Een andere oom, mr. Jan van Tulder, was secretaris van Poppel 

en diens zwager mr. Jan de Kort oefende dat ambt in Hilvarenbeek uit. Bartholomeus is de stamvader 

geworden van de familie waartoe ook behoorden: de architect van de Heuvelse kerk en het vroegere 

stadhuis van Tilburg, Hendrik van Tulder (gest. 1903) en de Amsterdamse concertzanger Louis van 

Tulder (gest. 1969).  

De families Lemmens en Van Tulder in de 16e en 17e eeuw worden door Leo Adriaenssen in verschil-

lende van zijn publicaties uitvoerig beschreven. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1617 

Tekst: BAERTELMEUS VAN TULDEN 

Afbeelding: geen 

Gewicht: 55 gram 
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WOUTER WOUTER JAN REIJNEN 

 

 

geboren:  ca. 1560 zoon van: Wouter Jan Reijnen en Anna dr. v. Joost 

Gijsberts van Boerden (Beurden) 

gestorven: vóór juli 1641 

 

gehuwd:  met:  Marij dr. v. Adriaen Cornelis van Spaendonck  

 

koning: 1628 

 

 

Hoewel er in de periode rond 1600 meer personen waren die Wouter Woutersen genoemd kunnen zijn 

moet het toch om deze Wouter gaan. Immers op 14 juli 1641 kwiteren de dekens van Sint Sebastiaan 

de voogd over de nagelaten kinderen van Wouter Wouter Jan Rijnen voor de ontvangst van 34 gulden 

‘comende van Wouter Woutersen onsen coninck saliger’. 

 

Wouter Reijnen was een achterkleinzoon van Reijner van Broeckhoven die van 1500 tot 1502 schepen 

van Tilburg was. Diens voorouders bezaten aanzienlijke rechten en goederen in Tilburg, waaronder een 

versterkt huis op Broekhoven, waaraan ze hun naam ontleenden. Wouters zwager, de wolkoper Peter 

Adriaen Cornelisz. van Spaendonck (geb. 1556), was tussen 1582 en 1592 driemaal borgemeester en 

tussen 1595 en 1615 president-schepen van Tilburg. De familie hoorde zogezegd tot de betere kringen 

van het dorp. 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1628 

Tekst: WOUTER WOUTERSEN 

Afbeelding: geen 

Gewicht: 15 gram 
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MARCELIS VAN TULDER 

 

 

gedoopt: Tilburg 24-8-1604 zoon van: Bartholomeus Jansz. van Tulder (koning 

1617) en Digna dr. v. Michiel Goijaert Jan 

Michiels 

gestorven: 1653 

 

gehuwd: Tilburg 6-3-1630 met: Adriana, dr. v. Lenaert Adriaan de Raeijmaker 

 

koning: 1653 

 

 

 

Deze identificatie is uiteraard allerminst zeker. Toch is er in de gegeven periode moeilijk een andere 

oplossing voor het monogram te vinden. Bovendien kan ook hier de familierelatie een goed argument 

zijn. 

 

Marcelis maakt op 11 april 1653 samen met zijn vrouw een testament. Hij is dan ziek en zal, als hij toch 

nog koning is geworden, tijdelijk het bed moeten hebben verlaten. Vóór het einde van het jaar moet 

hij echter al zijn overleden, want op 23 januari 1654 regelt zijn weduwe samen met haar broers en 

zussen de erfenis van haar ouders. Zij verkopen dan het huis ‘Het Sweert’ bij de kerk. Dit was in de 18e 

eeuw de herberg, waar het Gilde Sint Sebastiaan thuis was. 

Twee dochters van Marcelis, Anna en Elisabeth waren begijn, eerst beiden te Hoogstraten, later de ene 

te Turnhout de andere te Breda. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: anno 1653 

Tekst: geen 

Afbeelding: monogram M V T 

Gewicht: 11 gram 
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CHRISTIAEN of CORSTIAEN NOUWENS 

 

 

gedoopt: 31-12-1632 zoon van: Corstiaen Corstiaen Peter Nouwens en 

Yda dr. v. Antonis Everaertsz. van Eethen 

gestorven: vóór 1667 

 

gehuwd: Tilburg 2-5-1655 met:  Petronella dr. v. Jan Laureijs Colen 

(ged. 23-11-1636) 

koning: kort vóór of in 1660 

 

Deze identificatie leverde problemen op. Aanvankelijk leek het of we hier te maken zouden hebben 

met Corstiaen Corstiaen Peter Nouwens, borgemeester van Tilburg in 1637-'38. deze moet echter al 

vóór 1657 overleden zijn, als blijkens een notariële akte waarin zijn weduwe, geassisteerd door haar 

zoon Corstiaen, onroerend aan de Driehuizen koopt. Ook uit een akte van huwelijkse voorwaarden uit 

1661 voor een zekere Maria dochter van Corstiaen Nouwens blijkt dat haar vader al enige tijd daarvóór 

overleden is. Corstiaen Corstiaenz. Peter Nouwens had ook nog een dochter Jenneken, die de moeder 

werd van Adriaan Coolen (koning 1717), en een zoon Jan, die waarschijnlijk de vader was van Jan 

Nouwens (koning 1737). Wel wordt pas in de jaren '70 van de 17e eeuw de erfenis van Corstiaen en 

zijn vrouw Yda geregeld. Hij bezat een huis aan ‘De Kerck’ te Tilburg, waardoor het leek alsof hij  

omstreeks1660 nog in leven zou zijn geweest. Hier gaat het dus toch zeer waarschijnlijk om de 

bovengenoemde oudere in 1632 gedoopte zoon, van dit echtpaar, die voluit in de archieven ook 

voorkomt als Corstiaen Corstiaen Corstiaen Nouwens. Hij was lakenkoopman. Zijn weduwe hertrouwde 

op 6 juni 1667 met Lambert van Poppel. Hij zal dus niet lang daarvoor gestorven zijn. 

De oude schuurkerk van Tilburg op het Heike bezat een glasraam met een afbeelding van Sint 

Sebastiaan, dat in het proces-verbaal van de verwijdering op last van het dorpsbestuur op 20 

december 1725 als volgt wordt omschreven: 

‘Een glas waerop geschildert was aen de binnenseijde St.Sebastiaen gebonden aen eenen boom 

met eenige figueren van boogen en peijlen, waerinne geschreven stont S.Bastiaan; groot in de 

hooghte negen en een halff duijm, en in de breete seven en een halff duijm, waeronder heeft 

gestaen een glas groot in de hooghte vier en een halff duijm, en in de breete drie en een halff 

duijm, waerop geschreven stont Corstiaen Nauwens Coninck van S.Bastiaens gulde anno 1660, 

boven welck glas van negen en een halff duijm in de hooghte gestaen heeft een glas groot in de 

hooghte vier en een halff duijm en in de breete drie en een halff duijm, waerop geschildert was 

het wapen van den selven Nauwens’. 

Dit glas had tezamen met een tegenhanger van de koning van Sint Joris Joris Joachims Verschuuren, al 

gezeten in de vroegere grenskerk op Steenvoort onder Poppel, die in 1650 werd ingewijd en eind jaren 

'60 werd verruild voor de schuurkerk op 't Heike. Joris' koningschap eindigde in 1659. 

 

Beschrijving schild: 

N.B. Het schild was tientallen jaren niet meer in het bezit van het Gilde en de verblijfplaats was 

onbekend. Er restte alleen een foto van ca. 1925, in bezit van het Regionaal Archief Tilburg. 

Nadat het schild in april 2023 plotseling te koop werd aangeboden op een veiling is het is thans weer 

terug bij de oorspronkelijke eigenaar. 

 

Ongedateerd  

Tekst: CHRISTIAEN NOUWENS CONINCK VAN DEN EDELEN RIDDER ST.SEBASTIAEN GULDE TOT 

TILBORCH 

Afbeelding: Wapenschild met dekkleden, helm, wrong en helmteken (uitkomende leeuw); het schild 

gedeeld: I een gaande leeuw, II een boom vergezeld van twee druiventrossen 

Merken: onbekend  
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ADRIAEN MAES alias MASIUS 

 

 

gedoopt: Tilburg 28-6-1637 zoon van: Gerard Jansz. Maes en Anna N.N.  

 

begraven:  Tilburg 19-4-1708 

 

gehuwd: Tilburg 11-2-1661 met: Jenneke dr. v. Willem Laureijs Peter Zegers; 

geb. ca. 1643, gest. tussen 1700 en 1707 

 

koning: 1664 

 

 

 

Adriaen was schepen van Tilburg van 1678 tot en met 1680. Hij woonde aan de Veldhoven en was zeer 

vermogend. Op 14 november 1707 maakte ''seigneur' Adriaen Maes zijn testament. Hij had drie 

dochters: Geertruid gehuwd met Gijsbert van den Oever te Hoogstraten, Maria gehuwd met de 

Bossche wijnkoper Francis van den Heuvel (hun zoon mr. Carel van den Heuvel werd advocaat) , en 

Anna die ‘geestelijke dochter’, d.w.z. non of begijn, was. Zij verdelen op 2 januari 1710 de erfenis, 

bestaande uit 1550 gulden aan baar geld, obligaties e.d., 23 percelen akkerland, 11 percelen wei- of 

hooiland, 9 beemden, moerputten, 4 percelen schaarhout en 6 huizen, te weten: een volledig 

ingerichte brouwerij en brandewijnstokerij bij de ‘Rode Poort’ aan de Heuvel, het huis ‘De Ram’ ook 

aldaar, een dubbel huis aan de Veldhoven, een huis met oliemolen op Enthoven en een huis aan 't Ven 

naast de ‘bogaert’ van het Sint Jorisgilde.  

Adriaen was waarschijnlijk lakenhandelaar. Op 1668 geven Gerit Maes en Adriaen Gerit Maes samen 

met nog vijf anderen waaronder de rentmeester van de heer van Tilburg bij de notaris aan Jan Servaas 

Moonen en Adriaen Jan Segers volmacht om namens hen en ‘andere geinteresseerde lakenvercopers’ 

uit Tilburg op te treden tegen een notoire wanbetaler. Adriaen was vanaf 1699 ook lid van de 

jagerssociëteit of het jachtgilde 'Sint Hubertus', dat vanaf de 17e eeuw tot ver in de 19e eeuw actief 

was en dat niet alleen notabelen van Tilburg verenigde maar na 1800 ook veel honoraire of buitenle-

den kende. 

 

Adriaen was dus een aanzienlijk man, die dat wilde laten blijken door zijn achternaam een Latijns tintje 

te geven en op zijn schild een pseudo-familiewapen te voeren.  

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1664 

Tekst: ARIAEN MASIUS 

Afbeelding: wapen: doorsnede, 

  I een boog met aangelegde pijl, de punt omhoog; 

 II water, althans golvende arcering 

Gewicht: 45 gram 
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ADRIAEN JANSZ. COOLEN 

 

 

gedoopt: Tilburg 6-1-1673 zoon van: Jan Coolen en Jenneke dr. v. Corstiaen 

Corstiaensz. Peter Nouwens (N.B. koning 

ca.1660) 

begraven: Tilburg 19-4-1748 

 

gehuwd: 1e Tilburg 10-3-1703 met: Petronella dr. v. Jan Daniels en weduwe van 

Adriaen Christiaensz. de Roy 

 2e Hoogstraten 15-12-1731 met: Maria Pieternel Schuermans (gedoopt 

Hoogstraten; gest. vóór 1760, hertrouwd te 

Hoogstraten met dr. Thomas Cornelis van 

Rijckevorssel, geneesheer te Brussel, z. v. 

Augustinus van Rijckevorssel en Maria Adriana 

van Kessel te 's-Hertogenbosch 

 

koning: 1717 

 

 

 

Adriaen Jansz. Coolen was koopman en ‘fabriqueur’ van wol en wollen lakenen en woonde aan de 

Veldhoven, waar de familie twee huizen bezat. Een daarvan verhuurde hij van 1715 tot 1719 aan de 

abdij van Tongerlo ten behoeve van de pastoor van Tilburg, zijn neef Waltherus Coolen. 

Op 22 april 1748 wordt het testament van Adriaen geopend in aanwezigheid van Maria Schuermans en 

de familie. Dan blijkt er heel wat te verdelen. Het kinderloze echtpaar bezat behalve de twee vermelde 

huizen nog een kapitale hoeve aan de West-Heikant en aan geld een som van 21.300,-- gulden. Op 19 

juni 1748 tonen de kinderen uit het eerste huwelijk van Petronella Jan Daniels met Adriaen de Roy aan, 

dat zij op de boedel van het echtpaar Coolen-Schuermans nog een vordering hebben van 6200,-- 

gulden.  

Adriaen Jan Coolen was door zijn moeder een volle neef van Jan Jansz. Nouwens (koning 1737) van wie 

hij ook erfgenaam was. Hij is bij de regeling van diens aanzienlijke nalatenschap herhaalde malen partij 

en wordt dan nadrukkelijk 'de Heer' Adriaen Jan Coolen genoemd. Hij had dus duidelijk aanzien. Het 

pretentieuze wapen op zijn schild zegt wat dat betreft ook wel wat. Zou dit de in Tilburg spreekwoor-

delijke 'rijke Jan Kolen' geweest zijn?  

Adriaen is van 1720 tot 1748 hoofdman geweest. Op 5 april 1724 verklaren regenten van het gilde aan 

hun hoofdman Adriaen Coolen en de koning Paulus Jan Couwenberg 150 gulden schuldig te zijn. De 

weduwe Coolen-Schuermans verklaart samen met de weduwe Couwenberg op 22 april 1749, dat de 

schuld met interest voldaan is. 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1717 

Tekst: ADRIAEN IAN KOLEN 

Afbeelding: Wapenschild met dekkleden, helm, wrong en helmteken (mand met kolen); op het schild 

drie manden met kolen, geplaatst 2 en 1 

Gewicht: 42 gram 
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PAULUS JANSZ. COUWENBERG 

 

 

gedoopt: Tilburg 2-9-1680 zoon van: Jan Paulusz. Couwenberg en Marie dr. v. 

Daniel Cornelis Jacobs 

begraven: Tilburg 13-1-1729 

 

gehuwd: Tilburg 28-10-1703 met: Cornelia, dr. v. Willem van Gorp (begr. Tilburg 

20-1-1757) 

 

koning: 1720 

 

 

 

'Seigneur' Paulus Couwenberg was koopman, maar stamde uit een familie van molenaars, die 

generaties lang door heel Midden-Brabant molens pachtten. In 1721 staat nog een zekere Paulus 

Couwenberg borg voor Jan Janssen Couwenberg, de laatste van die naam die molenaar was van de 

Heikantse molen. Waarschijnlijk gaat het hier om deze koning. 

Paulus bezat een huis aan de Oost-Heikant bij de school. Hij had geen kinderen. In zijn testament 

bepaalt hij, dat zijn aanzienlijke bezittingen na de dood van hem en zijn vrouw zullen vervallen aan 

Denys Cornelis Couwenberg, met dien verstande dat bepaalde neven en nichten van beide zijden 

legaten moeten ontvangen. Jan Janssen Couwenberg zal zo 500 gulden krijgen. (Testament van 5 

januari 1729, de laatste deling pas in 1757 na het overlijden van Cornelia). 

Op 5 april 1724 blijken ‘de regenten van de schutterij van Sint Sebastiaan’ aan de koning Paulus Jan 

Couwenberg en aan de hoofdman Adriaen Coolen 150 gulden schuldig te zijn. Op 22 april 1749 is de 

schuld met interest aan de weduwe Cornelia Couwenberg en aan de weduwe Coolen voldaan. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1720 

Tekst: PAULUS IAN COUWENBERCH ALS CONINCK  

Afbeelding: heuveltje met daarop drie vogels (kauwen), eikenloof langs de randen  

Gewicht: 40 gram 

Merken: a. afgesleten 

 b. RR boven A: R.A. Raaben te 's-Hertogenbosch 
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JAN JANSZ. NOUWENS 

 

 

gedoopt: Tilburg 10-10-1669 zoon van: Jan Corstiaensz. Nouwens en Maria dr. v. 

Cornelis Daamen en daardoor kleinzoon 

van Corstiaen Nouwens, (koning 1660) en 

Ida van Eethen 

gestorven: na 1743 

 

gehuwd: Tilburg 13-11-1712 met: Elisabeth dr. v. Jan de Beer (begr. 21-2-1743) 

 

koning: 1737 

 

 

 

Van het echtpaar Nouwens-de Beer is een testament op de langstlevende bekend, gedateerd 13 april 

1740. Zij woonden aan de Kerk. Marie is dan al ziek, Jan nog gezond. Beide echtelieden zetten hun 

handtekening onder de akte. 

Het echtpaar Nouwens-Daamen, Jans ouders, woonde ca. 1680 in Turnhout. Hun oudste dochter, zus 

van Jan, heette Ida, hetgeen een grootmoeder met dezelfde voornaam waarschijnlijk maakt. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1737 

Tekst: JOANNES NOUWENS KONINCK 

Afbeelding: Gildebroeder, schietend op de vogel op een schutsboom, in summier aangeduid 

landschap; om de tekst bladmotieven. 

Gewicht: 80 gram 

Merken: a. gekroonde hand (Antwerpen) 

 b. gekroonde M (1738-'39) 

 c. I E (niet geïdentificeerd meesterteken) 
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FRANCIS GERARD DE ROOY 

 

 

gedoopt: Tilburg 11-5-1716 zoon van: Jan Baptist de Rooy en Engelina 

Houtepen 

 

gestorven: vóór 25-1-1802 

 

gehuwd: Tilburg 30-8-1745 met: Johanna Catharina Vergouwen 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk betreft het hier geen koningsschild, maar een hoofdmansschild. Het jaartal valt ook niet 

te rijmen met dat van de eerstvolgende: Adriaen van der Vliet 1751. Men schoot in deze tijd zeker niet 

vaker dan om de drie jaren de koningsvogel. Meestal zelfs minder frequent. Op 5 april 1724 verklaren 

de ‘regenten’ van de schutterij van Sint Sebastiaan voor de notaris schuldig te zijn aan Adriaan Coolen, 

hoofdman, en Paulus Jan Couwenberg, koning, een som van 150 gulden. Op 22 april 1749 verklaren de 

weduwen van deze twee, dat de schuld met alle interest is voldaan. Adriaan Jan Coolen werd op 19 

april 1748 begraven. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat De Rooy in 1749 tot hoofdman werd gekozen. 

Hij bleef dat tot zijn dood, kort voor 25 januari 1802, toen zijn opvolger Willem de Kanter aantrad. 

 

Francis de Rooy was koopman in lakenen, zijn ouders woonden op de Heuvel. Hij moet inderdaad zeer 

oud geworden zijn, want in 1798 komt hij nog voor als een der erfgenamen van zijn zuster Judith 

Catharina, weduwe van Hendrik Mutsaerts. In 1780 verkoopt hij een boerderij aan de Berkdijk aan 

Adriaan van Roessel. 

 

 

Beschrijving schild:  

 

Gedateerd: ANNO 1749 

Tekst: FRANCIS . G . DE . ROOY HOOFTMAN 

Afbeelding: Twee bogen met aangelegde pijlen aan weerskanten van een wapenschild met dekkleden, 

wrong, helm en helmteken (drie gebladerde en gesteelde bloemen, uitwaaierend); het 

schild doorsneden: 

  I drie gesteelde en gebladerde bloemen 

 II drie zesbladen geplaatst 2 en 1 

Gewicht: 65 gram 
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ADRIAEN VAN DER VLIET 

 

 

gedoopt: Tilburg 28-7-1711 zoon van: Cornelis van der Vliet en Anna Maria dr. 

v. Jan Reinders Denissen 

begraven: Tilburg 18-2-1791 

 

gehuwd:  met: Johanna Storimans (begr. Tilburg 28-9-1767) 

 

koning: 1751 

 

 

 

Adriaan van der Vliet woonde aan de Velthoven, en is blijkbaar pas laat getrouwd. Zijn enige zoon 

Cornelis wordt pas op 30 september 1755 gedoopt. De enige andere mannelijke Van der Vliet, die 

omstreeks 1750 in Tilburg woonde, was zijn broer Peter. Met hem en zijn twee zussen regelde Adriaan 

op 6 maart 1752 de aanzienlijke nalatenschap van zijn ouders. Hij ontving o.a. één van de zes te 

verdelen huizen aan de Heikant. Johanna Storimans was in 1762 meter over een kind van broer Peter. 

Zoon Cornelis trouwde in 1781 met Anna Maria Paulussen. Dit echtpaar kreeg kinderen, die waar-

schijnlijk allemaal jong stierven. Broer Peter van der Vliet heeft wel een talrijk nageslacht gekregen. Zijn 

kleindochter Maria (1775-1841) trouwde met Adriaan Donders. Zij werden de voorouders van veel 

latere gildebroeders waaronder Theo Donders op wiens initiatief het gilde in 1967 ontwaakte. Hun 

oudste zoon was Petrus Lambertus Donders, die van 1847 tot 1888 hoofdman was. Zijn dochter Louisa 

trouwde met Martinus Bressers, koning in 1851 en 1862. 

Maria van der Vliet bestierde met haar man de herberg 'De Gouden Zwaan' aan de Markt op de hoek 

van de huidige Heuvelstraat, die lange tijd de aanlegplaats voor de postkoetsen en bodediensten naar 

Den Bosch, Breda en verder was. Maria liet een handgeschreven kookboekje na, waaruit nog steeds 

door culinaire amateurs oude recepten worden bereid. 

Uit de voorstelling op het schild kan afgeleid worden, dat ook Adriaen van der Vliet bode of voerman 

was (vgl. ook Hendrik Schaapsmeerders, hierna). 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1751 

Tekst: ADRIAN VAN DE VLIET KONINCK VAN ST BASTIANS GILDT TOT TILBEURG 

Afbeelding: Twee taferelen: 

 Boven: in een landschap met bomen een schutsboom met vier schutters; een van hen 

schiet juist de vogel af; links onder een boom een paartje 

 Onder: summier aangeduid landschap met huifkar bespannen met twee paarden, een 

voerman met zweep voor het span, een vrouw op de bok, achter de kar een 

man met stok over de schouder en ransel op de rug; rechts een huis. 

Gewicht: 80 gram 

Merken: V M (A. van Mierlo, 's-Hertogenbosch) 
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HENDRIK MICHIELSZ. SCHAAPSMEERDERS 

 

 

gedoopt: Tilburg 9-6-1733 zoon van: Michael Schaepsmeerders en Cornelia 

Pijnenborgh 

begraven: Tilburg 5-12-1778 

 

gehuwd: Tilburg 17-4-1769 met: Geertruy Cocx; geb. te Leende, wonende te 

Tilburg aan de Kerk en weduwe van Adriaan 

Walravens 

 

koning: 1761 

 

 

 

Hendrik Schaapsmeerders woont bij zijn huwelijk in 't Nieuwland. Zijn beroep was blijkens een 

vermelding in de resoluties van schepenen van Tilburg (1768) bode op o.a. Amsterdam. Dit wordt door 

de gravures op de schilden bevestigd. Een bode of voerman had in die tijd ook een functie in het post- 

en betalingsverkeer. Die activiteit staat afgebeeld op de middelste gravurestrook op het schild. Het was 

een ambt waarvoor door de overheid concessie moest worden verleend. Daarnaast was Hendrik 

herbergier en wel in 't Zwaard aan de Markt. Zijn zwager Anthonie van Rijen, getrouwd met Francisca 

Cocx en ook gildebroeder, nam de herberg van hem over. Hier was in ieder geval daarna het Sebasti-

aansgilde decennialang thuis (zie ook koning Timrott 1825). 

 

Hendrik had geen kinderen. Op 27 december 1769 verdeelt hij met zijn broer Michiel de erfenis van 

hun ouders; hij ontvangt dan o.a. een wei genaamd ‘De Pruilhoek’ en een hof bij de Kerk, beide 

leenroerig aan de Heer van Breda, en bovendien nog een wei bij de ‘Roomsche Kerk op 't Heike’ (dat 

was de schuurkerk aan de huidige Primus van Gilsstraat en Oude Kerkstraat). Hij was in 1767 voogd 

over de minderjarige kinderen van wijlen zijn broer Jan Schaapsmeerders en Theresia de Meij, welke 

laatste hertrouwde met de gildebroeder Peter van Groenendael. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1761 

Tekst: HENDRIC SCHAAPSMEEDERS KONINK VAN DE HANDT BOGH VAN ST SEBASTIAN GILDE 

TOT TILBORG; in a. st. Sebastiaen; in b. Dit is mijn Lief. 

Afbeelding: Drie taferelen: 

 a. v.l.n.r.: Sint Sebastiaan aan boom, ruiter, vaandrig met vaandel, schutsboom waar 

omheen zes gildebroeders waarvan één juist de vogel afschiet, vrouw met dienblad 

die gildebroeders een glas aanbiedt. 

 b. tafel waarop lege buidel en geldstukken, drie stoelen er omheen, op de middelste 

een man, die staande man en vrouw ontvangt, de laatste met geldbuidel gereed om 

te geven. 

 c. huifkar bespannen met één paard, man en vrouw op de bok, man met stok er achter. 

 Helemaal onder: een schaap; er omheen de tekst: "het schaap dat staat". 

Gewicht: 60 gram 

Merken: geen, doch waarschijnlijk ook van A. van Mierlo, 's-Hertogenbosch (vgl. 1751 en 1767) 
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HENDRIK MICHIELSZ. SCHAAPSMEERDERS 

 

 

 

Voor persoonsgegevens zie hiervóór. 

 

 

 

 

koning: 1767 

 

 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1767 

Tekst: HENDRIK SCHAAPSMEDERS VOOR DEN TWEEDE KEER KONINK VAN DEN HAND BOOG 

VAN ST SEBASTIAAN GILD TOT TILBORG (beschadigd) 

Afbeelding: (fantasie)wapenschild, schuin gedeeld: 

 1. Sint Sebastiaan aan boom links, arm met handboog en aangelegde pijl;  

 2. drie roskammen, 1 en 2, boog met aangelegde pijl. 

 Het schild omhangen met dekkleden, geen helm, wel op die plaats een liggend schaap 

met tekst: "Het schaap dat Rust". 

Gewicht: 60 gram 

Merken: V M (A. van Mierlo, 's-Hertogenbosch) 
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HENDRIK MICHIELSZ. SCHAAPSMEERDERS 

 

 

 

Voor persoonsgegevens zie hiervóór. 

 

 

 

 

Keizer in 1775 

 

 

 

Het handschrift van De Lelie en De Beer (‘Kroniekje’) in het Gemeentearchief van Tilburg vermeldt: 

 

‘1775 16 augustus zijn alhier op de zaterdagse markt 2 stene pompen gemaakt. Den 28 dito heeft 

Hendrik Schaapsmeerders den 3e maal de koningsvogel met den handboog afgeschoten en is dus 

kijzer van het gild geworden.’ 

 

In de dodenlijst, die in het gilde-archief bewaard is, staat bij de naam van Hendrik Schaapsmeerders: 

‘geweese keijser’. 

 

 

Beschrijving keizersteken: 

 

Aan een ketting een grote gekroonde vogel op tak, waaraan links en rechts aan kettinkjes twee 

kleinere gekroonde vogels, naar elkaar toegewend en verbonden door een kettinkje waartussen een 

boogje met aangelegde pijl. 

 

Ongedateerd 

Tekst: geen 

Gewicht: totaal 110 gram 

Merken: moeilijk zichtbaar, niet geïdentificeerd, maar dezelfde als op de schilden van J.P. van Reuth 

uit 1775 en 1783 en van W. Schippers uit 1791. 

  



 

 

 

  42 

 



 

 

 

  43 

JACOBUS PETRUS VAN REUTH 

 

 

gedoopt: Baarle-Nassau 9-4-1744 zoon van: Adriaan Hendrik van Reuth en Petronella 

Lombaerts (hij was bierbrouwer te 

Baarle-Nassau/Ulicoten, zij was geboortig 

van Haaren maar woonde in Tilburg; ze 

trouwden te Tilburg op 5-10-1739) 

begraven: Breda 3-9-1794 

 

gehuwd: Breda 6-8-1770 met: Johanna Theresia Jamez; geb. Breda 

18-1-1750, dr. v. Adrianus Jamez en Cartharina 

Maes; zij hertrouwt: Breda 27-6-1796 met dr. 

Johannes Antonius Delvaux, geneesheer te 

Breda. Zij sterft te Breda op 2-8-1815 

 

koning: 1775 

 

Jacobus Petrus van Reuth was bierbrouwer en brandewijnstoker aan de Veldhoven. Van het echtpaar 

zijn tussen 1771 en 1785 in Tilburg negen kinderen geboren. Ca. 1791 moet het gezin vertrokken zijn 

uit Tilburg, waarschijnlijk naar Breda. Een zoon Caspar Cornelius wordt in 1803 burger van Amsterdam 

en heet dan nog afkomstig van Tilburg. De families van Reuth en Jamez behoorden in Baarle-Nassau 

en Breda tot de notabelen. De grootvader van Johanna Theresia, Gaspard François Jamez was een 

vermogend bierbrouwer en herbergier, geboortig uit Henegouwen, die in 1709 burger van Breda werd. 

De Belgische koningin Paola stamt af van een nichtje van haar. Ook de moeder van Jacobus stamde uit 

een brouwersfamilie. 

Als 'principaal geërfde' (grondeigenaar) was Jacobus lid van de 'corporele vergadering' die toezicht 

hield op de dorpsfinanciën Vanaf 1770 tot na 1785 was hij ook lid van de deftige Tilburgse Jagerssoci-

eteit Sint Hubertus. 

In het schepenprotocol van Tilburg wordt in 1786 een afschrift geregistreerd van het testament van 

vader Adriaan H. van Reuth uit 1777. Daaruit blijkt o.a. dat Jacobus een broer Antonis Adriaan had, die 

priester was, eerst te Leuven, later als pastoor te Oud-Turnhout. Een zus Adriana Petronella was 

‘innocent’.  

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: ANNO 1775 

Tekst: JACOBUS PEETERUS VAN REUTH KONINCK VAN ST.SEBASTIANS GIELDE TOT TILBORGH 

Afbeelding: twee werklieden bij een gistkuip, links en rechts andere brouwerswerktuigen; onder de 

tekst: ruiter te paard met staf(?); het geheel omringd met lofwerk. 

Gewicht: 85 gram 

Merken: drie merken moeilijk leesbaar, niet geïdentificeerd 
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JACOBUS PETRUS VAN REUTH 

 

 

 

Voor persoonsgegevens zie hiervóór. 

 

 

 

 

koning: 1783 

 

 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: Ao 1783 

Tekst: JACOBUS PETERUS VAN REUTH VOER DEN TWEDE MAEL KONINCK VAN ST 

SEBASTIANSGIELDE TOT TILBORGH 

Afbeelding: Brouwerij met kuip en werktuigen, een man met emmer, twee anderen brengen een 

bierton naar een huis. Onderaan het schild: ruiter met staf (?). Alles omringd door lofwerk. 

Gewicht: 90 gram 

Merken: een verminkt door schakel, het andere niet geïdentificeerd, maar het zelfde als dat van 

1775. 
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WOUTER SCHIPPERS 

 

 

gedoopt: Tilburg 14-8-1741 zoon van: Nicolaas Woutersz. Schippers en Martina 

dr. v. Lucas Obbens (ook wel Hoebens) 

gestorven: Tilburg 4-12-1823 

 

gehuwd: Tilburg 28-9-1795 met: Gijsberdina dr. v. Adriaan van den Boer en 

Catharina Smolders; geb. ca. 1753 te Cromvoirt 

maar al lang te Tilburg wonende, gest. 

2-3-1823 

 

koning: 1791 

 

 

 

In de huwelijksakte van zijn enige kind Clasina (1798-1827) op 2 mei 1822 met Wilhelmus van Trier 

(1793-1873) wordt vermeld, dat Wouter Schippers slachter was. Dit komt overeen met de afbeelding 

op zijn schild. Willem van Trier was schoenmaker en werd hoofdman van het schoenmakersgilde Sint 

Crispinus en Crispianus. Bij zijn overlijden dat door zijn schoonzoon wordt aangegeven is Wouter 

'particulier'. De vader van Wouter, Nicolaas Schippers (1700-1758), ook gildebroeder van Sint 

Sebastiaan, was herbergier in 'De drie Snoeken'' Die herberg stond recht achter de kerk aan de huidige 

Monumentstraat op de hoek van het Kerkpad. Bij de verdeling van de erfenis na het overlijden van zijn 

moeder, bij akte van 14 december 1789, krijgt Wouter dan ook tezamen met zijn zus Theodora een 

huis, stal en brouwerij bij de Kerk aan ‘Den Driehoek’ en grenzend aan het Kerkhof en de ‘Vensche Pad’ 

(het huidige Kerkpad). Het later pand van Bressers staat op die 'driehoek'. Deze erfenis heeft echter 

blijkbaar zijn beroepskeuze niet beïnvloed. Dat is wel opmerkelijk, want de grootvader van Wouter, ook 

een Wouter Schippers (ca.1674-1727) was eveneens herbergier. Hij was eigenaar van 'De Keij-

zerscroon', ook al vlak bij de kerk aan de noordzijde van de Steenweg, de huidige Heuvelstraat. En 

diens schoonvader Willem Peter Roosen (1643-?) wordt ook vermeld als uitbater van 'De Drie 

Snoeken'.  

Dochter Clasina Schippers was de betovergrootmoeder van Henriëtte Hamers (1920-2014) die trouwde 

met gildebroeder Jos Zeegers Tzn. (1920-2008), die na de herleving van het gilde veel attributen 

waaronder een aantal koningsschilden heeft ontworpen. 

Ook Wouters oudere broer Lucas (geb. ca. 1732) was gildebroeder evenals diens zonen August (geb. 

1769) en Nicolaas (geb. 1772). 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1791 

Tekst: WOUTERUS SCHIPPERS KONINK VAN ST SEBASTIANS GILDE TOT TILBORGH 

Afbeelding: Slachtplaats met gereedschap, waarin slager een rund gaat slachten, terwijl twee andere 

dieren door een man worden aangevoerd. Onder de tekst een ruiter met staf (?). Alles om-

ringd door lofwerk. Parelrand. 

Gewicht: 85 gram 

Merken: niet geïdentificeerd, zie schilden 1775 en 1783 
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  49 

JAN BAPTIST VAN VENROOY 

 

 

gedoopt: Tilburg 23-7-1778 zoon van: Joannes Jansz. van Venrooy en Maria dr. 

v. Hendrik Brouwers 

 

gestorven: Tilburg 7-4-1835 

 

gehuwd: Tilburg 2-5-1803 met: Adriana dr. v. Cornelis van Ierssel; geb. Tilburg 

1779; gest. Tilburg 5-3-1840. 

 

koning: 1808 

 

 

 

Jan Baptist van Venrooy en zijn vader waren als pachters al molenaar geweest op de Korvelse molen, 

voordat hij die in 1812 voor 5500 gulden (binnen vier jaar te betalen in termijnen) kocht van Diederik 

Johan François graaf van Hogendorp, de laatste heer van Tilburg. Zijn schoonmoeder stond borg. Zes 

jaar later moest de molen vanwege financiële problemen openbaar worden verkocht. Koper was voor 

5975 gulden Johannes Sprangers (zie hierna). Dan wordt overigens wel bepaald dat hij in een deel van 

het molenhuis mag blijven wonen. Ook een zoon was molenaar(sknecht) en de familie Van Venrooij is 

betrokken geweest bij de exploitatie van nog andere molens in en om Tilburg. Jan Baptist is in 1802 

gildebroeder geworden. 

 

In de volkstelling van 1830 komt achter de naam van de daar met haar nog thuis wonende kinderen 

vermelde Adriana van Ierssel de volgende aantekening voor: ‘J.Bt. van Venrooy, haar man is woonach-

tig in 's-Haage’. Jan Baptist van Venrooij heeft in zijn laatste levensjaren kennelijk regelmatig de 

echtelijke woning verlaten want in 1833 vestigt hij zich tijdelijk in Breda samen met zijn dochter 

Antonia Francisca. Zij trouwt in 1839 in Den Bosch met Cornelis van Son. In 1851 komt ze als weduwe 

weer naar Tilburg. Ze is dan winkelierster en hertrouwt met Cornelis Kokx of Koks, die wellicht identiek 

is met de C.P.G. Cocx die voorkomt in de ledenlijst van Sint Sebastiaan. Hij is in 1843 lid geworden, 

werd deken in 1849 en oudraad in 1851. Haar achterkleinzoon Jos van Son zal in 1967 op uitnodiging 

van zijn achterneef van moederszijde, Theo Donders tot de herstichters van het gilde behoren. 

(Zie over Van Venrooij en zijn opvolger Sprangers (koning in 1819): Ad Vorselaars en Jan Scheirs, 

Molens, maalderijen en meelfabrieken in Tilburg (Tilburg, 2007)) 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1808 

Tekst: JAN BAPTIST VAN VENROOY KONING VAN ST BASTIANS GILT TOT TILBORG 

Afbeelding: Open standaardmolen op summier aangeduide molenberg, links daarvan een pijlenkoker 

met drie pijlen, rechts een boog met aangelegde stompe pijl. 

Gewicht: 60 gram 

Merken: a. "10"  

 b. jaarletter a (1807-'08) 

 c. niet geïdentificeerd 

 d. niet geïdentificeerd 
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  51 

JOHANNES FRANCISCUS SPRANGERS 

 

 

geboren: Steenbergen 22-2-1792 zoon van: Franciscus Lambertus Sprangers en Maria 

van Caem 

gestorven: Oisterwijk 6-6-1872 

 

gehuwd: Lage Zwaluwe 23-5-1817 met: Johanna van Dorst; geb. Lage Zwaluwe 

21-7-1795, dr. v. Cornelis van Dorst en Adriana 

Kavelaars; gest. Oisterwijk 3-11-1869 

 

koning: 1819 

 

 

 

Joh. Sprangers kocht in 1818 de Korvelse molen van J.B. van Venrooy die ook als koning zijn voorgan-

ger was. Hij werd in dat jaar ook gildebroeder. Hij stamde uit een echte West-Brabantse molenaarsfa-

milie en deze traditie werd ook door zijn zonen voortgezet. Toch heeft hij de molen maar kort in bezit 

gehad. Waarschijnlijk als gevolg van de zware lasten die er op drukten moest hij hem in 1824 al weer 

verkopen, maar hij bleef op het Haringseind (begin van de huidige Korvelseweg) wonen en als pachter 

of ‘zetbaas’ op de molen werken. In de jaren 1833-'35 probeert hij nog een nieuwe stenen molen met 

stoommachine voor de windstille perioden te bouwen, hij kreeg er althans een hinderwetvergunning 

voor. Dit plan is echter niet doorgegaan. Naast molenaar was Sprangers later ook kastelein in het café 

‘Molenzicht’, dat pas omstreeks 1980 is afgebroken. In 1857 verhuist hij met zijn vrouw en de jongere 

kinderen naar de Kerkhovense molen onder Oisterwijk waar hij zijn zoon Anthony in het vak zal 

assisteren tot zijn dood in 1872. Sprangers' nakomelingen verkopen deze houten molen pas in 1895, 

als hij door brand onherstelbaar is vernield. Hij wordt vervangen door de nog bestaande stenen molen 

‘De Hoop’. (Naar: J.M.F.Stalpers, ‘XVI generaties Sprangers’, Breda 1987). 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1819 

Tekst: IOANNES SPRANGERS KONING VAN ST BASTIANUSGILT TOT TILBORG 

Afbeelding: open standaardmolen op summier aangeduide molenberg. 

Gewicht: 40 gram 

Merken: geen 
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ALEXANDER DE BEER 

 

 

gedoopt: Tilburg 21-10-1781 zoon van: Jan Francis de Beer en Adriana van de 

Goor 

 

gestorven: 10-7-1847 

 

gehuwd: Tilburg 24-9-1829 met: Anna Cornelia Graffen; geb. Tilburg 31-3-1791, 

dr. v. Frederik Graffen en Anna Catharina 

Rijnen 

koning: 1822 

 

Alexander de Beer was koopman en lakenbereider en werd in 1898 gildebroeder. Hij woonde in 1830 

in het huis aan het eind van de Nieuwe Dijk (Bisschop Zwijsenstraat) bij de kerk, dat in het bezit was 

van Arnolda Castelijns, de weduwe van Johann Matthias Frankenhoff, en nicht van Wouter Schippers 

(koning 1791). Dit huis werd in 1835 gekocht door kroonprins Willem, die er in 1849 als koning stierf. 

Zoon Johan Nicolaas Frankenhoff, die evenals zijn vader achter het huis een lakenververij exploiteerde, 

werd intendant van de koninklijke huishouding. Allebei waren ze gildebroeder van Sint Sebastiaan. 

Johan jr. was in 1829 ook getuige bij het huwelijk van Alexander de Beer. 

De Beer's schoonvader Frederik Graffen (ook wel De Graaff) was kaardenzetter of -maker en was 

afkomstig uit Eschweiler bij Aken. Zwager Hendrik Graffen dreef een herberg aan de Heuvel, welk huis 

in 1844 ook in het bezit van Alexander kwam. Bij zijn huwelijk in 1829 wordt als beroep van Alexander 

‘lakenbereider’ genoteerd. Zijn vader is dan zonder beroep. We kunnen aannemen dat hij diens 

bedrijf heeft overgenomen. In 1812 zijn beiden getuige bij het huwelijk van een nichtje en dan zijn ze 

‘lakenscheerder’. In latere vermeldingen is Alexander ‘laken fabrikant’ en ‘koopman’. Hij zit dus 

evenals zijn naaste verwanten beroepsmatig in het laatste stuk van het traject van de 

wollenstoffenfabricage. Een droogscheerder 'scheert' of knipt met een grote platte schaar de 

uitstekende haartjes van een geweven stuk wollen stof af. Die  vezels staken daarom ook uit de stof 

omdat die tevoren met een soort borstel vervaardigd van kaardenbollen geruwd en daardoor 

volumineuzer gemaakt was.  Het aldus toch weer glad geworden weefsel werd dan in de 'lakenpers' 

nog gladder en glanzend gemaakt 

Alexander de Beer was sinds 1838 eigenaar van een groot huis aan de zuidzijde van de Zomerstraat, 

juist tegenover de plek waar in 1825 de doorbraak van de Bredaseweg was gekomen. Later woonde 

daar de arts dr. Th. van Erven Dorens. 

Op 3 september 1833 werd Alexander de Beer met een behoorlijke meerderheid van stemmen tot 

hoofdman van het Gilde gekozen. Op 10 juli 1847 is hij overleden en hij wordt met gilde-eer 

begraven. Zijn weduwe betaalt daarvoor de gebruikelijke 'doodschuld' van tien gulden. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: Anno 1822 

Tekst: ALEXANDER DE BEER KONING VAN ST SEBASTIANUS GILT TOT TILBORG 

Afbeelding: Lakenpers aangedreven door tredmolen waarin twee werklieden. 

Gewicht: 60 gram 

Merken: a. leeuwtje + 2 

 b. jaarletter O (1823) 

 c. meesterteken: V L (R.A. Verlegh, Breda) 

 d. meesterteken: J B + ster (J.B. Backx, Tilburg)  
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JOHANNES TIMROTT 

 

 

gedoopt: Princenhage 29-8-1806 zoon van: Johan Peter (Pieter) Timrott en Adelia 

Marsé  

 

gestorven: Tilburg 5-8-1836 

 

ongehuwd 

 

koning: 1825 

 

Johan Timrott was heel jong toen hij daags voor zijn 19e verjaardag en een goede maand nadat hij op 

12 juli 1825 gildebroeder was geworden de koningsvogel afschoot. Hij was met zijn moeder, de 

weduwe Timrott-Marsé vanaf de dood van zijn vader in 1828 misschien even diens opvolger als 

herbergier in ‘Het Zwaard’ aan de Markt te Tilburg. Dit was toen het gildelokaal van Sint Sebastiaan. 

Waarschijnlijk was hij echter slechts mede-eigenaar, want bij zijn vroege dood (ongehuwd) in 1836 

wordt als beroep 'klerk' opgegeven. In het bevolkingsregister staat hij als 'particulier' ingeschreven op 

hetzelfde adres als zijn moeder. Vader Johan Peter (meestal Pieter genoemd) was ook geboren in 

Princenhage als zoon van Johann Georg Sigmund Timrott, die geboren was in Udersleben in Saksen en 

bij zijn huwelijk in Breda werd aangeduid als ‘Jager van zijne Hoogheid de Prins van Oranje’. Deze 

grootvader was nog luthers, grootmoeder Johanna de Jong katholiek. Dat er echter enige onduidelijk-

heid was over de gezindheid van de familie, zou kunnen blijken uit het feit dat Johans katholieke doop 

in 1806 'sub conditione' geschiedt , dat wil zeggen dat er rekening mee wordt gehouden dat er al een 

andere geldige doop aan vooraf was gegaan. Maar waarschijnlijker is dat er eerder een nooddoop 

plaats gevonden heeft omdat de baby zo zwak was dat hij dreigde te overlijden. 

Vader Johan Peter Timrott huwde kennelijk als compagnon in bij zijn zwager Louis Marsé, die reeds 

waard van ‘Het Zwaard’ was en dat ook zou blijven. Een schoonzus Maria Philippina Marsé was 

getrouwd met een zoon van Anthonie van Rijen, die tevoren ook al herbergier van ‘Het Zwaard’ was 

geweest en die deze zaak overgenomen had van Hendrik Michiel Schaapsmeerders (zie hiervoor). Al 

deze herbergiers waren blijkens de dodenlijst van het gilde lid van Sint Sebastiaan. Een tante Johanna 

Carolina Timrott huwde de Tilburgse aannemer/architect Justinus Backx. Hun enige zoon Petrus 

Hubertus Backx werd onder de kloosternaam Evermodus witheer in het door de Fransen uit hun abdij 

verdreven convent van Tongerlo en was de eerste overste (superior, nog geen abt pas zijn opvolger 

kreeg deze titel weer) van de abdij na de terugkeer in een deel van de oorspronkelijke gebouwen. 

Onder zijn bewind begon de herbouw, vandaar dat hij de tweede stichter van Tongerlo wordt 

genoemd. Vader Justinus Backx tekende voor de het ontwerp en de bouw van zowel het nieuwe schip 

en koor van de Heikese kerk (1827-1829) evenals daarvóór al van de nieuwe Hervormde kerk in de 

Zomerstraat (1821). 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 28 augustus 1825 

Tekst: JOHANNUS TIMROTT KONING VAN ST SEBASTIANUS GILDE TILBURG 

Afbeelding: ‘Logement Het Zwaard’, herberg met poort ernaast, waarvoor onbespannen koets. Voor 

op de straat vijf stenen paaltjes met kettingen. 

Gewicht: 37 gram 

Merken: a. leeuwtje + 2 

 b. Minervakop + K (kantoor 's-Hertogenbosch) 

 c. jaarletter U (1829)  
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CORNELIS ADRIANUS BRESSERS 

 

 

gedoopt: Tilburg 12-8-1784 zoon van: Adriaan Bressers en Wilhelmina 

Rooymans 

 

gestorven: 18-1-1851 

 

gehuwd: Tilburg 5-9-1822 met: Barbara Maria van Put; geb. Boort-Meerbeek 

5-11-1794; gest. Tilburg 3-10-1852, dr. v. 

Johannes Jacobus van Put en Anna Francisca 

Servaes 

 

koning: 1828 

 

 

 

Cornelis Bressers (sinds 1806 lid van het gilde) was evenals zijn vader, die omstreeks 1777 uit zijn 

geboorteplaats Arendonk naar Tilburg was gekomen, timmerman en aannemer. Daarnaast echter 

fabriceerde en verhandelde hij nog vele andere zaken, zoals uit de tekst op zijn schild blijkt. De firma 

‘In den Bijenkorf’ was sinds 1822 gevestigd in een hoekpand achter de Heikese kerk, waar Cornelis ook 

met zijn vrouw en acht kinderen woonde. Zijn uit de buurt van Mechelen afkomstige schoonvader was 

van 1803 tot 1840 Franse-kostschoolhouder in Tilburg. Cornelis was maatschappelijk zeer actief. Zo 

was hij lid en in 1826-'27 ook hoofdman van het timmerliedengilde Sint Joseph. Zijn oudste zoon 

Martinus (koning in 1852 en 1861) nam de zaak van hem over. 

Cornelis' vader was weliswaar geboren in Arendonk, maar voorgaande generaties woonden in 

Moergestel en Hilvarenbeek. De oudst bekende voorvader was ene Henrick die Bressere alias van 

Beeck, die leefde in de eerste helft van de 14e eeuw. De stamlijn loopt via diens achterkleinzoon Heer 

Peter Dierck Jacob 's Bressers, die in 1451 student was in Leuven, priester werd gewijd en verbonden 

was aan de kapittelkerk van Hilvarenbeek. Hij woonde daar in de Gelderstraat in een huis dat later 'De 

Witte Leeuw' zou gaan heten. Hij leefde daar niet zonder gevolgen samen met zijn dienstmaagd 

Geertruijd van Audenhoven. (Voor deze gegevens en die betreffende zoon Martinus zie: M.C.X.M. 

Bressers en W. de Bakker, Het Geslacht Bressers, Tilburg 1988). 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: Anno 1828 

Tekst: CORNELIS BRESSERS TIMMERMAN BOOG EN PIJLEMAKER KOOPMAN IN HONIG & WAS 

KONING VAN ST SEBASTIAANS GILD TE TILBURG 

Afbeelding: twee taferelen boven elkaar: 

 a. Heilige Familie met Sint Jozef aan de timmermanswerkbank, links spinnewiel; 

 b. vier bijenkorven en een man aan een waspers. 

Gewicht: 50 gram 

Merken: a. leeuwtje + 2 

 b. Minervakop + K (kantoor 's-Hertogenbosch) 

 c. jaarletter A (1835) 

 d. WW met slangetje (W. Wiercx te Tilburg) 
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JOHANNES FRANCISCUS GOIJAERTS 

 

 

geboren: Tilburg 1-6-1813 zoon van: Johannes Goijaerts en Johanna van 

Boxtel 

 

gestorven: Tilburg 19-10-1890 

 

gehuwd: Tilburg 24-8-1843 met: Anna Maria Mennen; geb. Tilburg 9-7-1815,  

gest. Tilburg 4-11-1897, dr. v. Leonardus 

Mennen en Maria Catharina Manni 

 

koning: 1837 

 

 

 

Met deze koning begint een ‘Goijaerts-tijdperk’ in het Sebastiaansgilde. Deze familie van timmerlie-

den/aannemers stamde van een Jan Goijaerts, die in 1746 in Oisterwijk overleed. Zijn zoon Jan Baptist 

vertrok in 1771 naar Tilburg. Hij was de vader van de timmerman Jan Goijaerts en via deze de 

grootvader van: Anthony (geb. 1807, zie hierna); Adriaan (geb. 1811) die voor Willem II diens nieuwe 

paleis en de Lancierskazerne bouwde en in het algemeen zijn ‘hofaannemer’ was; Johannes Franciscus 

(geb. 1813 en gildebroeder geworden in 1836) timmerman en houthandelaar; Johanna Antonetta (geb. 

1815) gehuwd met de wagenmaker Hend. Joh. Dijkmans (zie hierna); Petrus (geb. 1817) timmerman; 

Cornelis Hubertus (geb.1820) timmerman en gemeentearchitect; en tenslotte Anna Catharina 

(geb.1823) die huwde met de timmerman Corn. Hub. Vorselaars. Dit gezin heeft dus enige decennia 

lang alles wat in Tilburg tenminste van hout gebouwd moest worden aaneen getimmerd. Anthony, 

Johannes en Petrus waren gildebroeder van Sint Sebastiaan evenals hun zwager Dijkmans. Behalve 

Petrus werden ze ook na elkaar gildekoning. Ook in de volgende generatie zette de betrokkenheid met 

het gilde zich voort. Johannes' dochter Helena Maria was de vrouw van Bernard van den Meydenberg 

(koning 1872). Tenslotte kan nog vermeld worden, dat de echtgenote van Cornelis, Maria Elisabeth 

Verschuuren, een zus was van de voorlaatste hoofdman van het gilde P.C. Verschuuren en dat de 

dochter van deze laatste huwde met koning Henri Latour. 

Deze nauwe familierelaties tussen de gildebroeders (er bestonden in diezelfde tijd ook nog verbindin-

gen tussen de families Verschuuren, Bressers en Donders) zouden wel eens mede de oorzaak geweest 

kunnen zijn voor de ondergang van het gilde aan het einde van de eeuw. Enerzijds ontstond zo een te 

besloten kring voor de ledenwerving, anderzijds was de minste onenigheid binnen of tussen de 

families al aanleiding tot problemen in het gilde. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: Anno 1837 

Tekst: JOHANNES FRANCISCUS GOIJAERTS KONING VAN ST SEBASTIAANS GILD TE TILBURG 

Afbeelding: Sint Jozef of het kind Jezus in een timmermanswerkplaats aan de werkbank. 

Gewicht: 47 gram 

Merken: geen 

 

N.B. het schild is geknakt geweest. 
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ANTHONY GOIJAERTS 

 

 

geboren: Tilburg 5-3-1807 zoon van: Johannes Goijaerts en Johanna van 

Boxtel 

 

gestorven: Tilburg 13-10-1881 

 

gehuwd: Tilburg 30-9-1830 met: Johanna Catharina van den Hout; geb. Tilburg 

26-4-1795, gest. Tilburg 19-4-1876, dr. v. 

Adriaan van den Hout en Elisabeth de Bois 

 

koning: 1840 

 

 

 

Anthony was een broer van Joh. Franc. Goijaerts (koning 1837) en zwager van Hendrik Dijkmans 

(koning 1843). Hij werd net als zijn broer in 1836 gildebroeder  

De zoon van Anthony, Adriaan Michael Goijaerts, werd fabrikant van wollenstoffen. Ook diens 

nakomelingen in drie generaties bleven textielondernemer. 

Voor verdere bijzonderheden over zijn familie zie hiervoor. 

 

Beschrijving schild:  

 

 

 

Gedateerd: 1840 

Tekst: ANTHONY GOIJAERTS KONING VAN ST SEBN GILD MR TIMMERMAN TILBURG 

Vorm: Ster met zeven punten waar tussen stralen, aan de uiteinden van de punten kleine vijf-

puntige sterretjes; het hart met de tekst omgeven door een lauwerkrans. 

Gewicht: 60 gram 

Merken: geen 
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HENDRIKUS JOHANNES DIJKMANS 

 

 

gedoopt: Tilburg 9-8-1808 zoon van: Laurens Dijkmans en Helena van 

Doormael 

 

gestorven: 6-1-1882 

 

gehuwd: Tilburg 26-10-1843 met: Johanna Antonetta Goijaerts; geb. Tilburg 

26-9-1815, gest. Tilburg 28-11-1888, dr. v. 

Johannes Goijaerts en Johanna van Boxtel 

 

koning: 1843 

 

 

 

Dijkmans was evenals zijn vader van oorsprong wagenmaker en daarnaast ook houthandelaar. Hij was 

een zwager van de koningen van 1837 en 1840, zodat we hier dus te maken hebben met de derde 

koning op een rij die in relatie stond tot de familie Goijaerts. Hij werd net als zijn zwagers in 1836 

gildebroeder. Zijn schoonvader woonde ook tot zijn dood bij hem in. Vader Laurens Dijkmans kwam 

uit Helmond maar trouwde met een Tilburgse. De firma H.J. Dijkmans was gevestigd in de Heuvel-

straat. Zoals toen vaker gebeurde (vgl. Bressers) ontwikkelden zich ook bij deze familie nieuwe 

handelsactiviteiten uit en naast het oorspronkelijke beroep. Zo worden Hendrik en zijn twee broers, 

van oorsprong wagenmakers, ook als houthandelaars en tegelijk als wolfabrikant vermeld. De firma in 

de Heuvelstraat heet in 1879 in het adresboek ‘winkelier in koloniale waren, koopman in hout’ en twee 

jaar later zelfs alleen het eerste. In de twintigste eeuw ontwikkelde zich uit al die activiteiten een 

brandstoffenhandel. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: Anno 1843 

Tekst: H.J.DIJKMANS MR WAGEMAKER KONING VAN ST SEBASTIAANS GILD TE TILBURG 

Afbeelding/vorm: 

 boven aan het schild vastgehecht een koningskroon in reliëf; in het schildhoofd een dikke 

boom, om de tekst ranken; aan de rand is een zilveren achtspakig rad gemonteerd. 

Gewicht: 50 gram 

Merken: a. leeuwtje + 2 

 b. Minervakop 

 c. F K 28 (F. Knegtel, Tilburg) 

  



 

 

 

  64 
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JOHANNES BAPTIST HAMERS 

 

 

gedoopt: Tilburg 1-2-1808 zoon van: Johannes Hamers en Hendrika Pulskens 

 

gestorven: ? 

 

gehuwd: Tilburg 28-10-1841 met: Maria Cornelia Adriana Obbens; geb. Chaam 

30-10-1815, gest. 16-7-1855, dr. v. Nicolaas 

Obbens en Elisabeth van Iersel  

 

koning: 1846 

 

 

 

J.B. Hamers was bakker van beroep en was in 1843 lid van het gilde geworden. Zijn familie kwam 

oorspronkelijk uit Loon op Zand, zijn vader was nog boerenarbeider. Hij heeft nog al wat persoonlijk 

leed te verwerken gekregen. Zijn vrouw stierf in 1855, nadat kort na elkaar al twee dochtertjes 

gestorven waren. Van zijn kinderen bleef wellicht alleen een in 1847 geboren zoon langer dan een paar 

dagen in leven. Jan Baptist moet omstreeks 1860 uit Tilburg vertrokken zijn. Franciscus Bressers, zoon 

van Cornelis (koning 1828) en broer van Martinus (koning 1852 en 1861) was tussen 1850 en 1860 

inwonend knecht bij bakker Hamers, voordat hij zelf een zaak stichtte (of overnam?). 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1846 

Tekst: J.B.HAMERS KONING; en: ST SEBASTIAEN GILD TE TILBURG  

Vorm: Aan koningskroon hangend Maltezer kruis met medaillon in het hart. 

Gewicht: 35 gram 

Merken: geen 

  



 

 

 

  66 
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PETRUS HUBERTUS VAN DUN 

 

 

geboren: Tilburg 1-8-1822 zoon van: Jan Michiel van Dun en Johanna Maria 

Tuerlings 

gestorven: ?-3-1893 

 

gehuwd: Dongen met: Joanna Sprangers; geb. Dongen 14-10-1832, 

gest. Tilburg 10-4-1891, dr. v. Laurens 

Sprangers en Catharina van Rooy 

 

koning: 1849 

 

 

 

Pieter van Dun was evenals zijn vader bakker. Hij werd in 1849 lid en in 1860 deken van het gilde. Als 

zodanig werd hij in 1868 herbenoemd. Op 23 september 1867 won hij het toernooi bij gelegenheid 

van het vermeende 250-jarig bestaan van het gilde. Blijkens het adresboek van 1889 had hij zijn 

bakkerij aan de Bisschop Zwijsenstraat, voorbij de kruising met de Varkensmarkt. Na de dood van zijn 

vrouw vertrok hij op 15 juni 1892 uit Tilburg naar Udenhout. 

De familie van Dun, waarschijnlijk afkomstig uit het gelijknamige gehucht onder Hilvarenbeek, was al 

zeer lang met het gilde verbonden. Mr. Gerard van Dun is de eerste die in de dodenlijst voorkomt. Hij 

was ook in 1653 getuige bij het testament van Marcelis van Tulder (koning in datzelfde jaar). De vader 

van Pieter, Jan Michiel van Dun, was ook gildebroeder, evenals diens broer Adriaan. De zoon van deze 

laatste, Emile (lid geworden in 1869), was de grootvader van Cees van Dun (gest. in 1977), hoofdman 

van het gilde na de herleving in 1967. Daarom werd het familiewapen Van Dun toen opgenomen in het 

nieuwe gildevaandel. 

N.B. Een Michiel van Dun Pzn. staat in de archieven van het gilde te boek als koning in 1881. Dat zou 

dan de laatste koning voor het ‘inslapen’ van het gilde geweest zijn. Van hem is echter geen schild 

bekend. Hij is waarschijnlijk te identificeren met een op 26 mei 1862 geboren zoon van Petrus 

Hubertus: Johan Michiel Hubertus van Dun. Bij zijn huwelijk in 1890 met Louisa van den Heuvel en bij 

de geboorte- en overlijdensaangiften van zijn vele kinderen is hij bakker van beroep. Hij ondertekent 

de akten dan met M. van Dun. Bij zijn overlijden (Tilburg 7-8-1905) is hij echter timmerman. Omstreeks 

1881 komt hij in het bevolkingsregister van Tilburg niet voor. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: aan achterzijde: St. Sebast. Gild Tilburg 27 augs. 1849 

Tekst: P.H. VAN DUN KONING 

Vorm: Vijfarmig kruis met aan de uiteinden der armen parels en ertussen eikenbladeren, tekst in 

een medaillon, ook aan de achterzijde; hangend aan een koningskroon. 

Gewicht: 42 gram 

Merken: drie zwaardjes 
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MARTINUS CORNELIS NICOLAAS BRESSERS 

 

 

geboren: Tilburg 10-7-1823 zoon van: Cornelis Bressers en Barbara Maria van 

Put 

 

gestorven: Tilburg 19-9-1902 

 

gehuwd: Tilburg 31-7-1860 met: Louisa Johanna Carolina Donders; geb. Tilburg 

12-6-1834, gest. Tilburg 17-8-1888, dr. v. Peter 

Lambert Donders en Anna Maria Theresia 

Woestenberg 

koning: 1852 

 

 

Het beroep van M.C.N. Bressers, die in 1841 gildebroeder en daarna tweemaal koning werd, blijkt maar 

ten dele uit de teksten op zijn schilden. Hij nam in 1851, eerst samen met zijn moeder en zijn broer en 

later geheel voor eigen rekening, de zaak van zijn vader over. Deze had meer het karakter van een 

grossierderij in tal van artikelen en dan vooral in ‘koloniale waren’. Zijn vader was koning in 1828, zijn 

schoonvader Donders was van 1847 tot 1888 hoofdman van het gilde. 

Het huis ‘In den Bijenkorf’ (thans Monumentstraat 6) brandde in 1880 af en werd in 1885 vervangen 

door het nog bestaande monumentale hoekpand, een winkel met daarachter aangebouwde kaarsen-

fabriek. In dit pand zijn na interne verbouwing eerst restaurant ‘De Gouden Zwaan’ en later stadscafé 

‘Meesters’ gevestigd. De naam van de bouwheer staat nog steeds hoog in de gevel onder de daklijst. 

Hier stichtte Martinus in 1893 voor zijn zoon de firma Johan Bressers, een metaalhandel die nog steeds 

bloeit, inmiddels onder leiding van de vijfde generatie leden en naamdragers van de familie Bressers. 

Het bedrijf is sinds 1960 gevestigd op het industrieterrein Noord en ontving bij gelegenheid van het 

100-jarig bestaan het predicaat Hofleverancier. 

Martinus' echtgenote Louisa Donders was voor haar huwelijk sinds 1851 gediplomeerd ‘schoolhoude-

resse’. Net als zijn vader was deze koning een markant persoon in het Tilburgse maatschappelijk leven 

onder andere als lid van de Nieuwe Koninklijke Harmonie en de societeit 'Philharmonie'. 

Martinus is de grootvader van Kees Bressers, die in 1967 het gilde mee deed ontwaken. 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1852 

Tekst: KONINGLIJK HANDBOOGSCHUTTERSGILDE ST. SEBASTIAAN VAN WILLEM III TE TILBURG 

KONING 1852 M.C.N.BRESSERS FABRIKANT IN HANDBOGEN & PIJLEN HONIG WAS EN 

KAARSEN. BEKROOND VOOR DE BEST VERVAARDIGDE HANDBOGEN EN PIJLEN MET VIER 

MEDAILLES IN DER OP LAST VAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING GEHOUDE 

NEDERLANDSCHE WETSTRIJDEN IN 1851 1852 EN 1853 

Afbeelding: In het schildhoofd: links een kandelaar met negen kaarsen, midden een handboog met 

twee gekruiste pijlen en er boven een koningskroon, rechts twee bijenkorven onder een 

boom, twee tonnen, een scheepsmast met zeil en een anker; over alles heen een gestrikt 

lint. 

Gewicht: 35 gram 

Merken: a. leeuwtje + 2 (0,833) 

 b. jaarletter U (1854) 

 c. IGP (J.G. Panhuizen, Tilburg)  
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MARTINUS CORNELIS NICOLAAS BRESSERS 

 

 

 

Voor persoonsgegevens zie hiervóór. 

 

 

 

 

koning: 1861 

 

 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1861 

Tekst: KONINGLIJKE HANBOOGSCHUTTERSGILDE ST. SEBASTIAAN WILLEM III TILBURG 

M.C.N.BRESSERS DEN TWEEDE MAAL KONING 1861 FABRIKANT IN HANDBOOGEN 

PIJLEN HONING WAS EN KAARSEN. BEKROOND VOOR DE BEST VERVAARDIGDE 

HANDBOOGE EN PIJLEN MET VIER MEDAILLES IN DER OP LAST VAN ZIJNE MAJESTEIT 

DEN KONING GEHOUDE NEDERLANDSCHE WETSTRIJDE IN 1851 1852 EN 1853 

Afbeelding: Sint Sebastiaan aan boom (reliëf) 

Gewicht: 48 gram 

Merken: a. leeuwtje + 2 (0.833) 

 b. jaarletter E (1864) 

 c. IGP (J.G. Panhuizen, Tilburg) 
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AUGUSTINUS HUBERTUS VINCENTIUS JANSSEN 

 

 

geboren: Tilburg 31-7-1842 zoon van: Jan Baptist Jansen en Digna Meulders. 

gestorven: Bad Ems (D) 1-8-1910 

 

gehuwd: 's-Hertogenbosch 2-5-1871  met: Maria Bernardina Kluijtmans, geb. 

's-Hertogenbosch 5-8-1846, overl. Tilburg 

30-7-1901; dr. v. Henricus Kluijtmans en 

Adriana Francisca van Dijk.  

 

koning: 1864 

 

 

In de eerste editie van dit boek was deze koning nog geïdentificeerd als Augustinus Johannes 

Janssen(s) (1827-1885) zoon van Cornelis Jansen en Maria Anna van de Pol. Inmiddels is gebleken dat 

dit onjuist was. Het moet hier gaan om de August die op 11-1-1864 als A.H.V. Jansen bij zijn intrede in 

het gilde de ledenlijst tekent. Hij was inderdaad als opvolger van zijn vader, die ook gildebroeder was, 

handelaar in koloniale waren en wel op Korvel. Hij moet nog dan wel nog in datzelfde jaar de 

koningsvogel afgeschoten hebben, maar dat is niet onmogelijk. Zijn broer Johannes Cornelis was in 

1860 gildebroeder geworden maar werd al na een jaar geroyeerd wegens wanbetaling, en een andere 

broer Karel Johannes komt in 1863 en gaat weer in november 1865. Maar achter diens naam staat: 

‘alles bijbetaald’. August houdt het in het gilde ook niet lang uit: hij vertrekt op 1 september 1867, nog 

vóór de termijn van zijn koningschap om is. August Janssen overlijdt op 1 augustus 1910 als welgesteld 

rentenier op vakantie in het Duitse kuuroord Bad Ems, De daar opgemaakte overlijdensakte wordt op 

10 augustus in Tilburg ingeschreven. Slechts één van de vier zonen bleef kruidenier, de andere drie 

gingen in de textielbranche hun brood verdienen. De oudste, Josephus Franciscus Maria Janssen 

(1872-1945) was daarin zeer succesvol. Hij stichtte in 1891 met kapitaal van zijn vader en samen met 

Daniël Bierens als compagnon de bekende Textielververij en Wasserij 'De Regenboog' aan de 

Bredaseweg. Zijn tweede echtgenote, Wilhelmina Janssen-Twaalfhoven (1894-1982) was maatschappe-

lijk zeer actief. Zij werd in 1945 de eerste vrouw in de Tilburgse gemeenteraad. Een zus van August, 

Maria Theresia, trouwde mat Josephus Antonius Verbunt, de grondlegger van de bekende wijnhandel.  

Bron: http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Janssen_%26_Bierens,_De_Regenboog 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1864 

Tekst: AUGUST JANSSEN KONING DER KONINGLIJKE GILDE ST SEBASTIAAN WILLEM III HANDEL 

IN COLONIAALE WARE TILBURG 

Afbeelding: geen; parelrand. 

Gewicht: 40 gram 

Merken: EP2 (Erven Panhuijsen, Tilburg) 
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HENDRICUS JOHANNES LATOUR 

 

 

geboren: Tilburg 9-4-1842 zoon van: Johannes Latour en Maria Elisabeth 

Broekhans 

gestorven: Tilburg 19-7-1873 

 

gehuwd: Tilburg 14-6-1871 met: Paulina Adriana Verschuuren; geb. Tilburg 

19-11-1842, gest. Tilburg 22-4-1876, dr. v. 

Petrus Carolus Verschuuren en Maria 

Josephina van den Hooven;  

 

koning: 1868 

 

 

Henri Latour werd in 1866 gildebroeder. Hij was koperslager evenals zijn uit 's-Hertogenbosch 

afkomstige vader, bij wie hij met zijn gezin inwoonde. De oudste Bossche Latour, die daar in 1703 

trouwde en er in 1706 het poorterschap verwierf, was omstreeks 1670 geboren in Saint Jean de 

Maurienne, een bergstadje in het Franse departement Savoye. Hij was meester-vleeshouwer van 

beroep. Hoewel dus niet van Tilburgse origine, was de familie Latour toch zeer met het gilde verbon-

den. Henri was door zijn moeder een neef van de laatste hoofdman Louis Broekhans (1891-1894), 

terwijl zijn schoonvader Verschuuren in 1886 nog op de leeftijd van 72 jaar de vóórlaatste hoofdman 

werd. 

Henri zelf is al jong gestorven in 1873, in hetzelfde jaar als zijn beide ouders. Zijn vrouw overleed drie 

jaar later en zijn twee jonge zoontjes vertrekken dan met een dienstmeisje naar haar ouderlijk huis in 

Hilvarenbeek. Toch heeft de naam Latour nog lang in Tilburg voortgeleefd. Zij werd gebruikt als 

merknaam voor het gedestilleerd (zogenaamde Hollandse cognac of vieux) dat werd vervaardigd door 

de Tilburgse wijnhandel Knegtel. Petrus Josephus Knegtel was namelijk een zoon van Henri's zus 

Catharina Helena Latour (in 1866 gehuwd met Leonardus Nicolaas Knegtel) en huwde zelf weer met 

een nichtje Henriette Latour (gest. 1910). Zijn tweede veel jongere echtgenote en zijn zoon P.J. Knegtel 

junior zetten de firma onder de naam ‘De Wed. P.J. Knegtel’ tot de dood van de laatste in 1987 voort. 

De laatste fles ‘Latour’ is daar dus nog niet zo lang geleden over de toonbank gegaan. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1868 

Tekst: HENRI LATOUR KONING VAN DE KONINKLIJKE GILDE ST.SEBASTIAAN WILLEM III TE 

TILBURG 

Afbeelding: koperslager werkend aan aambeeld, links blaasbalg en rechts waterbak; guirlandes en 

parelrand. 

Gewicht: 45 gram  

Merken: VB3 (L.J.C. van Baer te Tilburg) 
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BERNARDUS GERARDUS PETRUS VAN DEN MEIJDENBERG 

 

 

geboren: Tilburg 2-12-1845 zoon van: Franciscus Johannes van den Meijden-

berg en Anna Jacoba Klijberg 

gestorven: Tilburg 30-9-1898 

 

gehuwd: Tilburg 18-6-1873 met: Helena Maria Goijaerts (geb. Tilburg 

16-7-1844, gest. Tilburg 26-8-1897) dr. v.  

Johannes Franciscus Goijaerts en Anna Maria 

Mennen. 

 

koning: 1872 

 

 

Bernard van den Meijdenberg die in 1867 in het gilde werd opgenomen, was interieur- en meubel-

schilder en behanger. Zijn schoonvader was koning in 1837. Hij stamde zelf ook uit een familie die al 

generaties met het gilde verbonden was. Zijn vader Franciscus Johannes (1805-1883 en zijn grootvader 

Franciscus (1765-1805) waren eveneens gildebroeder van Sint Sebastiaan. En ook in de 17e eeuw staan 

op de dodenlijst Van den Meijdenbergs. Zelf werd hij lid in 1867. Aanvankelijk woonde het echtpaar 

Van den Meijdenberg-Goijaerts nog in bij zijn ouders ‘Achter de Kerk’ (nu Monumentstraat). In 

1880-'81 verbouwde Bernard twee door hem verworven al zeer oude huizen aan het begin van de 

Heuvelstraat op de hoek van de ‘Lange pad’ tot een nieuwe vestiging voor zijn in 1873 opgerichte 

zaak. Deze handel in glas en verfwaren en later ook drogisterij werd rond 1919 onder de oude naam 

overgenomen door Johannes Verschuuren. Halverwege de jaren dertig kwam de firma Van den 

Meijdenberg in handen van zijn zoon Eduard, die tot 1978 in de Heuvelstraat gevestigd was. 

Vervolgens werd verhuisd naar de Insulindestraat. In 1989 nam Meijdenberg (zonder Van den) de 

glas- en verfgroothandel Tierolff uit Roosendaal over, waarna de huidige naam ontstond. In 1993 

werd de Tilburgse verfgroothandel Van Erp Van Gorcom overgenomen. In 1997 kreeg Meijdenberg-

Tierolff een nieuw bedrijfspand op industrieterrein Kraaiven en in 1999 ontving de firma het predicaat 

Hofleverancier. Het bedrijf levert nog altijd glas en verfproducten en verzorgt complete projecten met 

speciale glasconstructies. 

Bron: http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Meijdenberg-Tierolff 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1874 (dus onjuist!) 

Tekst: B.VAN DEN MEIJDENBERG KONING VAN DE KONINKLIJKE GILDE ST. SEBASTIAAN VAN 

WILLEM III TE TILBURG 

Afbeelding: Toef bloemen met daarin palet met kwasten, rol papier en ladder (?); parelrand 

Gewicht: 45 gram 

Merken: a. leeuwtje + 2 (0.833) 

 b. K (kantoor 's-Hertogenbosch) 

 c. jaarletter O (1873) (in 2016 niet meer aanwezig, wsch. door verminking verdwenen)) 

 d. AR 5 (Augustinus de Rooy te 's-Hertogenbosch) 
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JOHANNES FRANCISCUS STOKKERMANS 

 

 

geboren: Tilburg 3-12-1843 zoon van: Antonie Norbertus Stokkermans ( wedn. 

v. Adriana Maria Bertens) en Johanna 

Mechelina Vinks 

gestorven: Tilburg 24-1-1914 

 

Ongehuwd 

 

koning: 1875 

 

 

F. Stokkermans (voluit Johannes Franciscus) werd in 1866 lid van het gilde. Hij wordt in het bevolkings-

register 1870-1880 fabrikant genoemd. Hij woont dan tezamen met jongere broers en zusters nog bij 

zijn ouders, die in de wijk Heuvel de herberg 'Villa Nova' dreven. Kort daarna moet hij tijdelijk Tilburg 

verlaten hebben. Volgens de ledenlijst van het gilde werd hij ook geroyeerd. Tenminste vanaf 1889 

verblijft hij als ‘kostganger’ in het Sint-Jozefgesticht, al op vrij jonge leeftijd dus, tussen mannen die in 

het algemeen veel ouder waren. Hij slijt zijn laatste dagen in het klooster van Onze Lieve Vrouw van 

Barmhartigheid aan de Heikant. 

Ook Franciscus’ broer Norbertus Jacobus (1850-1936) was gildebroeder van Sint Sebastiaan. Een 

halfzus Johanna Maria en een zus Adriana trouwden respectievelijk met de gildebroeders Augustinus 

Smulders (bakker, 1838-1894) en Ludovicus of Louis Broeckx ((1837-1916) die 'koffiehuishouder' was in 

aanvankelijk café later hotel Suisse aan de Spoorlaan. Nadat Adriana (geb. 1845) in 1881 gestorven was 

hertrouwde Louis met haar veel jongere zus Wilhelmina Stokkermans (1858-1919). Zijn oom Dionysius 

Broecx (1804-1883) werd in 1845 koning van het Sint Jorisgilde. Merkwaardigerwijs was vader Antonie 

Norbertus Stokkermans (1803-1873) weliswaar gildebroeder, maar dan van het Kolveniersgilde Sint 

Dionysius. Hij werd zelfs in 1848 deken van dit gilde. Zo waren in de (aangetrouwde) familie van Frans 

Stokkermans alle drie de Tilburgse gilden vertegenwoordigd. Maar ook vinden we er gerenommeerde 

horecagelegenheden op de overgang van de 19e naar de 20e eeuw. De bekendste daarvan was wel de 

Gouden Zwaan aan de Markt, die toen werd uitgebaat door de broer van Louis Broeckx, Adriaen 

Josephus Broeckx (1834-1895) en diens weduwe Adriana Broecx-van de Langerijt (1838-1907) en 

vervolgens hun zoon Joseph Broeckx (1874-1970). Hun dochter Regina (1862-1942) trouwde met de 

caféhouder Gerard van Blerk uit de Gasthuisstraat (1856-1930). Zij werden de grootouders van 

moederskant van Theo Donders, de herstichter van het gilde in 1967. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1875 

Tekst: F.STOKKERMANS KONING DER KONINKLIJKE GILDE ST. SEBASTIAAN VAN WILLEM III 

TILBURG 

Afbeelding: twee gekruiste bogen en dito pijlen omgeven door een lauwerkrans. 

Gewicht: 45 gram 

Merken: a. leeuwtje + 2 

 b. K (kantoor 's-Hertogenbosch) (in 2016 niet meer aanwezig, wsch. door verminking 

 verdwenen) 

 c. jaarletter s (1878) 

 d. JH 124 (J. Hooykaas, Schoonhoven)  



 

 

 

  80 
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LUDOVICUS ADRIANUS FRANCISCUS FRANKEN 

 

 

geboren: Tilburg 27-10-1844 zoon van: Johannes Franken en Maria Catharina 

Janssens 

gestorven: Tilburg 16-2-1900 

 

gehuwd: Tilburg 9-1-1868 met: Theresia Wilhelmina van Roessel; geb. Tilburg 

24-1-1846, dr. v. Adriaan van Roessel en  

Cornelia van Rijswijk 

 

koning: 1878 

 

 

Louis Franken werd in 1865 lid van het gilde en was van beroep timmerman, zijn vader was winkelier. 

Uit een adresboek van 1879 blijkt dat zijn zaak gevestigd was in de Comediestraat, dat is de latere 

Willem II-straat. Het huis daar op nummer 54 werd in 1870 gebouwd en zal vier generaties in de 

familie blijven. Louis zal daar dan ook tot zijn dood blijven wonen. De weduwe Franken-Van Roessel 

zet de zaak voort, terwijl hun zoon Johannes Henricus (1870-1932) zich als huis- en decoratieschilder 

op hetzelfde adres vestigt. Deze Jan was getrouwd met Gerdina Petronella Broekhans (1868-1940). Zij 

was een nichtje van Ludovicus Hubertus Broekhans (1838-1894), die in 1891 de laatste (waarnemend) 

hoofdman van het gilde werd. Louis Franken was de laatste koning voor het 'inslapen' van het gilde, 

die een schild heeft nagelaten (zie hiervóór: koning 1849). De kleinzoon van Jan en Gerdina, die ook 

nog in de Willem II-straat is geboren, Jan Joseph Franken, werd in 2000 koning van Sint Sebastiaan. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1878 

Tekst: L.FRANKEN KONING DER KONINKLIJKE GILDE ST. SEBASTIAAN WILLEM III TILBURG 

Afbeelding: twee gekruiste bogen en dito pijlen omgeven door een lauwerkrans. 

Gewicht: 38 gram 

Merken: a. zwaardje 

 b. HR7 (Henricus F. Royackers, Helmond) (in 2016 niet meer aanwezig, wsch. Door 

verminking verdwenen) 
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JOSEPH LEONARDUS VAN DELFT 

 

 

geboren: Waalwijk 27-12-1915 zoon van: Johannes Petrus van Delft en Adriana 

Martina Groenen 

gestorven: Tilburg 24-8-1998 

 

gehuwd: Tilburg 6-6-1945 met: Lucia Antonia Maria Raaijmakers; geb. Tilburg 

21-8-1911, gest. 28-6-1992, dr. v. Johannes 

Joseph Raaijmakers en Victoria Emilia van 

Iersel 

 

koning: 1967 

 

 

Sjef van Delft was de eerste koning na het 'ontwaken van het gilde. Hij hoorde in 1966 tot de groep 

heroprichters. Hij was ontwerper/vormgever van beroep. Ook was hij een verdienstelijk fotograaf, die 

vaak in opdracht van de gemeente Tilburg werkte. Hij was onder andere ook betrokken bij het tot 

stand komen van het Vaticaans paviljoen op de Wereldtentoonstelling 1958 te Brussel en verscheidene 

exposities in Tilburg en omgeving. Zijn vader was de kunstschilder en docent aan de R.K. Leergangen, 

Jan van Delft (1879-1952). Ook zijn oom (1883-1967) en zijn broer (1914-2005), allebei Theo geheten 

waren bekende kunstschilders. Sjef was amateur-toerzeiler en heeft zich verdiept in de geschiedenis 

van de zeilvaart. Sjef van Delft was na zijn Brusselse activiteiten ridder in de Orde van St. Silvester en 

ridder in de Orde van Leopold II van België. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 24 sept 1967 

Tekst: SJEF VAN DELFT KONING GILDE SINT SEBASTIAAN, HET ONTWERPEN VAN RECLAME IS 

MIJN VAK, ZEILEN IS MIJN GROTE LIEFDE, MIJN BLIK ONTMOET NU BOVEN OP DE MAST 

GEEN VLEUGEL DOCH EEN VOGEL 

Afbeelding: links: scheepsmast met wimpel (vleugel geheten); 

 rechts: schutsboom met koningsvogel. 

Gewicht: 110 gram 

Merken: a. gaande leeuw + II (0.835) 

 b. Minervakop + K (kantoor 's-Hertogenbosch) 

 c. jaarletter l (1971) 

 d. J2A (Jac. Andriessen, Helmond) 

Ontwerp: Sjef van Delft 
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KAREL CORNELIS WIJNEN 

 

 

geboren: 's-Hertogenbosch 30-7-1927 zoon van: Peter Michael Wijnen en Wilhelmina 

Boerenkamp 

gestorven: Tilburg 19-4-1989 

 

gehuwd: 's-Hertogenbosch 29-12-1955 met: Theresia Petronella Theodora Tervoort; geb. 

's-Hertogenbosch 27-8-1926, dr. v.  Adrianus 

Johannes Tervoort en Wilhelmina Carolina 

Klardie 

 

koning: 1970 

 

 

Karel Wijnen hoorde ook bij de heroprichters van het gilde. Hij was docent lichamelijke opvoeding bij 

het hoger beroepsonderwijs en dan met name de vroegere HTS in Tilburg. Hij was een groot liefheb-

ber en kenner van vooral Vlaamse volksmuziek en Franse chansons. Karel hield van Frankrijk en zwierf 

daar graag rond. 

Hij liet niet na om zijn gildebroeders bij deze passie te betrekken. Zowel bij hem thuis als op feesten 

van het gilde klonk zijn geliefde muziek geregeld. Zijn rondborstige aard bracht hem nog wel eens in 

conflict met zijn omgeving, maar die buien waaiden meestal snel weer over, vooral omdat het welzijn 

van zijn medemensen hem oprecht aan het hart ging.  

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: zie onder 

Tekst: KAREL WIJNEN WAS VAN 27-9-1970 TOT 23-9-1973 KONING - ZIJN VROUW TREES 

TERVOORT EN ZIJN KINDEREN ALBERT WIEKE EDITH EN HEIN ZIJN HEM HIERBIJ EEN 

OPRECHTE STEUN GEWEEST 

Afbeelding: Sint Sebastiaan aan boom in de nieuwe vormgeving van het embleem van het gilde 

(ontwerp Jos Zeegers Tzn.) 

Gewicht: 65 gram 

Merken: a. gaande leeuw + II (0.835) 

 b. Minervakop + K (kantoor 'sHertogenbosch) 

 c. jaarletter n (1973) 

 d. J L met daartussen ciseleerhamer (fa. Jos. Lax, 's-Hertogenbosch) 

Ontwerp: Karel Wijnen/Leo Lax 
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ARIJ VISSER 

 

 

geboren: Amsterdam 17-6-1931 zoon van:  Arij Visser en Jeanette de Tombe 

 

gestorven: Tilburg 22-7-2007 

 

gehuwd: 's-Gravenhage 4-1-1963 met: Magdalena Johanna Cornelia Lorié; geb. 

's-Gravenhage 28-6-1927, gest. 31-10-2012, 

dr. v. Willem Lorié en Cornelia Walburgia 

Wilhelmina van der Klaauw 

 

koning: 1973 

 

 

Aat Visser werd in 1969 gildebroeder. Hij was van beroep fysiotherapeut en vestigde zich op 1-1-1967 

te Tilburg, komende van Leidschendam. Op latere leeftijd begon hij een universitaire studie psycholo-

gie, die hij met succes afrondde. Zijn voornaamste hobby was de zeilsport. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1974 1975 1976 

Tekst: DE WIND DIE 'T WATER DOET BEWEGEN LOKT MIJ MET SCHIP EN ZEIL, DE MENS WIENS 

KWALEN HEM VERVELEN, BIJ MIJ VINDT HIJ ZIJN BAAT EN HEIL. AAT VISSER KONING 

ST.SEBASTIAAN TILBURG. 

Afbeelding: gestileerd zeilschip en vrouwenfiguur verbonden met golvende lijnen, die wind en water 

verbeelden. 

Gewicht: 110 gram 

Merken: a. gaande leeuw + II (0.835) 

 b. Minervakop + K (kantoor 's-Hertogenbosch) 

 c. jaarletter q (1976) 

 d. J L met daartussen ciseleerhamer (fa. Jos. Lax, 's-Hertogenbosch) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. 
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ANTONIUS CORNELIS GEURTS 

 

 

geboren: Breda 19-5-1918 zoon van: Johannes Petrus Hendricus Geurts en 

Dymphna Johanna Verheijen 

gestorven: Tilburg 24-8-1993 

 

gehuwd: Breda 7-6-1943 met: Maria Johanna van den Brûle; geb. Breda 

22-9-1919, gest. 31-8-2006, dr. v. Petrus 

Adrianus Cornelis van den Brûle en Anna Maria 

Massa  

 

koning: 1976 

 

 

Ton Geurts, wiens vader gevangenbewaarder was in Breda, is ook werkzaam geweest in het gevange-

niswezen, maar wel op een ander niveau. Hij was, onder andere adjunct-directeur van de Koepel in 

Breda, directeur van het huis van bewaring in 's-Gravenhage, hoofd van het Centraal Opleidingsinsti-

tuut van het Gevangeniswezen en plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Staats- en Strafrecht van 

het Ministerie van Justitie. Hij promoveerde in 1962 te Utrecht tot doctor in de rechten en was sinds 

1967 aanvankelijk lector en later hoogleraar criminologie en penitentiair recht aan de Katholieke 

Hogeschool te Tilburg (de voorloper van de huidige Universiteit van Tilburg). Hij was onder meer ook 

lid van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclasse-

ring. Hij ging in december 1981 met emeritaat. 

Ton Geurts kreeg na de bevrijding een verkorte militaire opleiding en als reserveofficier behaalde hij 

uiteindelijk de rang van majoor. Hij was officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1974 werd Ton Geurts 

op uitnodiging van zijn buurman, oud-koning Karel Wijnen, gildebroeder. 

Zijn schoonzoon Theo de Jong werd in 1982 koning. Een andere schoonzoon, Winfried Minnaert, werd 

in 2002 koning van het Tilburgse Kolverniersgilde Sint Dionysius. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1976-1979 

Tekst: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID, TON GEURTS KONING ST.SEBASTIAAN. 

Afbeelding: Salamander in vlammen als symbool van de rechtvaardigheid. 

Gewicht: 125 gram 

Merken: a. gaande leeuw + II (0.835) 

 b. Minervakop + K (kantoor 's-Hertogenbosch) 

 c. jaarletter u (1979) 

 d. N + C (Nol Coopmans, Eindhoven) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. 

  



 

 

 

  90 

 



 

 

 

  91 

CORNELIS ALPHONSUS ANTONIUS VERBERK 

 

 

geboren: 's-Hertogenbosch 6-2-1926 zoon van: Martinus Verberk en Maria Elisabeth 

Francisca Sprengers 

gestorven: Goirle 13-12-1998 

 

gehuwd: 's-Hertogenbosch 4-5-1955 met: Elisabeth Anna Catharina van der Bruggen; 

geb. 's-Hertogenbosch 21-7-1929, gest. Til-

burg 15-7-2016, dr. v. Matheus Augustinus 

Gertrudis van der Bruggen en Anna Wilhelmi-

na Maria Klaassen 

 

koning: 1979 

 

 

Kees Verberk, gildebroeder sinds 1970, was architect en woonde na zijn huwelijk eerst in Tilburg maar 

vanaf begin jaren '70 in Goirle. Hij was in 1952 als naaste medewerker en vanaf als 1962 vennoot 

werkzaam bij het architectenbureau van Jos. C.A. Schijvens. Daar was hij nauw betrokken bij het 

ontwerp van de inmiddels afgebroken kerk van de parochie Sint Maarten, de kapel van Onze Lieve 

Vrouw ter Nood aan de Markt, het Midi-theater aan de Heuvel, de ook al afgebroken LTS aan de 

Ringbaan Zuid en in Den Bosch de kapel en verpleegstersflat van het Carolusziekenhuis. Na de dood 

van Jos Schijvens in 1966 heeft Kees Verberk tezamen met N.H. Pontzen het bureau onder hun eigen 

namen voortgezet. Zij ontwierpen onder andere eind jaren '70 het nieuwe Carolusziekenhuis, Niet lang 

daarna, Harrie Pontzen stierf in 1979, moest het bureau echter zijn activiteiten staken. Enige jaren trad 

Verberk nog op als bouwkundig adviseur van maatschappelijke instellingen, zoals ook bij de bouw van 

het Tilburgse crematorium. 

Kees is als geboren en getogen Bosschenaar altijd verknocht gebleven aan het 'Oeteldonkse' carnaval, 

wat in zijn schild ook tot uitdrukking komt. In 1983 werd hij tot hoofdman gekozen. Deze functie 

vervulde hij tot 1995. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 16 september 1979 

Tekst: KEES VERBERK KONING VAN HET KONINKLIJK HANDBOOGSCHUTTERSGILDE 

ST.SEBASTIAAN TILBURG. IN HET GEWONE VERBERGT ZICH HET SCHONE. 

Afbeelding: Gestileerd hoofd, opgebouwd uit metselwerk; links een hand die een masker afneemt, 

rechts een hand die een vijfpuntige kroon opzet. 

Gewicht: 110 gram 

Merken: a. gaande leeuw + II (0.835) 

 b. Minervakop + K (kantoor 's-Hertogenbosch) 

 c. jaarletter v (1980) 

 d. J L met daartussen ciseleerhamer (fa. Jos. Lax, 's-Hertogenbosch) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. 
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THEODORUS ARNOLDUS HENDRICUS MARIA DE JONG 

 

 

geboren: Tilburg 26-5-1947 zoon van: Adrianus Cornelis de Jong en Huberdina 

Maria van der Pol 

 

gehuwd: Tilburg 27-10-1972 met: Johanna Catharina Bernarda Maria Geurts; geb. 

Breda 6-12-1949, dr. v. Antonius Cornelis 

Geurts (koning 1976) en Maria Johanna van 

den Brûle 

 

koning: 1982 

 

 

Tot zijn pensionering in 2009 was Theo de Jong (sinds 1978 gildebroeder) werkzaam in diverse ICT-

functies bij een landelijk bekende verzekeringsmaatschappij te Tilburg. Hij was toen hij koning schoot 

standaarddrager van het gilde. Zijn zoontje Huub was tamboer. Dit gevoegd bij het feit dat zijn 

schoonvader Ton Geurts ook koning (1976) was verklaart het motto en de afbeelding op het schild. 

Theo is penningmeester (geweest) van verschillende stichtingen zoals de Stichting tot Behoud van 

Tilburgs Cultuurgoed en de Stichting Gildeschat Sint Sebastiaan, was verantwoordelijk voor de 

financiële administratie van de Stichting Tilburg Ten Miles, jurylid van de KNAU en lid van het bestuur 

van de Tilburgse Kunstijsbaan. Hij was een van de oprichters van de Carnavalsvereniging De Fèn-

pruuvers en is van het begin af betrokken geweest bij de organisatie van het 'Leuterconcours'. 

In het gilde had hij diverse functies, in 1995 werd hij tot hoofdman gekozen (tot 2007) en in 2016 tot 

deken-penningmeester. Hij is lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Theo de jong is met name van vaderskant een rasechte Tilburger. In diens voorgeslacht komen we ook 

de met het gilde zo verbonden familie Donders tegen. De betovergrootmoeder van Theo was Arnolda 

Donders. Zij was een dochter van de gildebroeder Willem Donders (1785-1833). Ook diens broer 

Adriaan Donders (1778-1859) was lid van het gilde en gehuwd met Maria van der Vliet (hiervóór 

vermeld onder koning 1751). 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1982-1985 

Tekst: ZO D'OUDEN ZONGEN PIEPEN DE JONGEN. THEO DE JONG KONING 1982-1985 GILDE 

SINT SEBASTIAAN TILBURG 

Afbeelding: drie generaties in de gildeoptocht: standaarddrager, tamboer en koning. 

Gewicht: 100 gram 

Merken: a. gaande leeuw + II (0.835) 

 b. Minervakop met letter K (kantoor 's-Hertogenbosch) 

 c. jaarletter x (1982) 

 d. K D gescheiden door een burijn (Kees Donkers, Chaam) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. naar een idee van Gerard Steijns 
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JOHANNES GERARDUS MARIA VAN EEKELEN 

 

 

geboren: Tilburg 7-7-1957 zoon van: Johannes Adrianus Franciscus van 

Eekelen en Philomena Christina Maria 

Kerstel 

 

gehuwd: Tilburg 24-5-1985 met: Justine Hendrica Cornelia Maria Raaijmakers;  

geb. 28-4-1952, dr. v. Johannes Petrus Gerar-

dus Raaijmakers (koning 1988) en Cornelia 

Maria Daems 

 

koning: 1985 

 

Jan van Eekelen woonde te Berkel-Enschot en was fysiotherapeut van beroep. Binnen deze discipline 

ging zijn belangstelling vooral uit naar de zogenaamde progressieve methode van behandeling, 

waarvan het Jin-Jang-teken het symbool is. Hij was toen hij koning schoot vaandrig van het gilde en 

werd als koning opgevolgd door zijn schoonvader. Hij werd in 1983 gildebroeder maar is in 1994 weer 

uit het gilde getreden. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1985-1988 

Tekst: "HOUDT HET GAANDE" JAN VAN EEKELEN KONING SINT SEBASTIAAN TILBURG 

Afbeelding: cirkelvormig Jin-Jang-symbool, dat boven en onder door twee koesterende handen in een 

draaiende beweging gehouden lijkt te worden. 

Gewicht: 160 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop +R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter C (1987) 

 d. .DM. in cirkel (Dick Miedema, Rotterdam) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. in overleg met de uitvoerend zilversmid Margo van der Elzen te 

Amsterdam 

  



 

 

 

  96 

 



 

 

 

  97 

JOHANNES PETRUS GERARDUS RAAIJMAKERS 

 

 

geboren: Tilburg 10-1-1923 zoon van: Petrus Josephus Raaijmakers en Maria 

Justina Francisca Macauter  

gestorven: Tilburg 8-5-2001 

 

gehuwd: Tilburg 27-3-1951 met: Cornelia Maria Daems; (geb. Tilburg 1-2-1924, 

gest. 6-8-2017, dr. v. Gustaaf Daems en Hen-

drica van Esch  

 

koning: 1988 

 

 

Jan Raaijmakers, gildebroeder sinds 1975, is van jong af in dienst geweest bij dezelfde textielfabriek, de 

firma H.F.C. Enneking N.V., laatstelijk als procuratiehouder van de directie. Nadat dit bedrijf in de 

algehele malaise van de Tilburgse textielindustrie ten onder was gegaan, was hij nog enige jaren tot 

aan zijn pensionering werkzaam als administrateur van 'Het Laar', een verzorgingstehuis voor 

bejaarden. Hij was sinds 1982 oudraad-schrijver van het gilde. Hij was als koning de opvolger van zijn 

schoonzoon Jan van Eekelen. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1988-1991 

Tekst: HET IS BETER EEN DOEL TE MISSEN DAN GEEN DOEL TE HEBBEN. 

JAN P.G.RAAIJMAKERS 1988-1991 KONING SINT SEBASTIAAN TILBURG 

Afbeelding: schuttersblazoen driekwart uitkomend uit tekst; daarvoor opengeslagen boek met 

diagonaal er boven geplaatste ganzenveer. 

Gewicht: 145 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop +R (kantoor Gouda)  

 c. jaarletter E (1989) 

 d. .DM. in cirkel (Dick Miedema, Rotterdam) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. in overleg met de uitvoerend zilversmid Margo van der Elzen te 

Amsterdam 

  



 

 

 

  98 

 



 

 

 

  99 

JOSEPHUS PETRUS MARIA SLEDDENS 

 

 

geboren: Tilburg 31-5-1946 zoon van: Franciscus Petrus Maria Sleddens en 

Petronella Adriana Maria van Eindhoven 

 

gestorven: Tilburg 24-11-2012 

 

gehuwd: Tilburg 6-6-1973 met: Josephina Maria Vos (geb. Oeffelt 6-1-1943) 

dr. v. Gerard Vos en Josephina van den Boom 

 

 

koning: 1991 

 

 

Joop Sleddens werd in 1984 gildebroeder. Zijn vader en grootvader waren werkzaam in de handel in 

wollenstoffen. Hun zaak was gevestigd aan de huidige Oude Markt in een pand dat in de 17e eeuw 

bekend stond als het huis Sint Joris, schuin tegenover waar in vroeger eeuwen de herberg 'Het Zwaard' 

stond (zie koning 1825). Nu is daar Brasserie Anvers in gevestigd. De overgrootvader van Joop, de 

smidsknecht Petrus Sleddens, kwam vanuit Gilze naar Tilburg. Diens grootvader, ook een Petrus, was 

afkomstig uit Hilvarenbeek. Daar was de familie Sledden(s) in de 16e eeuw invloedrijk en welvarend. Ze 

waren schepen en molenaars op de molen onder Esbeek en op de Rovertse Molen. Die laatste kwam 

later in het bezit van Bartholomeus van Tulder (zie koning 1617). 

Joop was lange tijd handelsvertegenwoordiger. Later trad hij in dienst bij de Universiteit van Tilburg. 

Hij was daar medeverantwoordelijk voor de beveiliging en assistent-pedel. In die laatste hoedanigheid 

trad hij op bij academische plechtigheden zoals promoties en inaugurale redes. 

Joop Sleddens heeft driemaal achtereen de koningsvogel afgeschoten en werd daarom in 1997 keizer. 

Aan hem is toen door het gilde een nieuwe keizersketen en een 'gaanstok' geschonken. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1991-1994 

Tekst: DE WOL VAN HET SCHAAP GAF MIJ GERIEF, DE VOS STAAT NAAST MIJ ALS MIJN LIEF. 

 1991 JOOP SLEDDENS 1994 KONING GILDE SINT SEBASTIAAN TILBURG 

Afbeelding: Schaap staande op console met daarvoor een vos 

Gewicht: 176 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop+R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter H (1992) 

 d. .DM. in cirkel (Dick Miedema, Rotterdam) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. in overleg met de uitvoerend zilversmeden Dick Miedema en Margo van 

der Elzen te Amsterdam 
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JOSEPHUS PETRUS MARIA SLEDDENS 

 

 

 

Voor persoonsgegevens zie hiervóór. 

 

 

 

 

koning: 1994 

 

 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 1994-1997 

Tekst: 1994 1997 NIHIL EST HOMINE SINNE NOMINE AMICO. 

 JOOP SLEDDENS KONING SINT SEBASTIAAN TILBURG 

Afbeelding: Ring die overgaat in twee handen die de zon omvatten en naar elkaar reiken als symbool 

van het leven in vriendschap 

Gewicht: 78 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop+R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter L (1995) 

 d. DM. in cirkel (Dick Miedema, Rotterdam) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. in overleg met de uitvoerend zilversmeden Dick Miedema en Margo van 

der Elzen te Amsterdam 
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JOSEPHUS PETRUS MARIA SLEDDENS 

 

 

 

Voor persoonsgegevens zie hiervóór. 

 

 

 

 

koning: 1997 

 

 

 

 

Beschrijving schild: 

 

 

Gedateerd: 1997 

Tekst: OM MIJN KENNIS TE VERRIJKEN BEN IK DE WERELD GAAN BEKIJKEN. 

 21 SEPTEMBER 1997 3e MAAL KONING JOOP SLEDDENS KEIZER VAN SINT SEBASTIAAN 

TILBURG 

Afbeelding: Wereldbol met daar overheen een losse banier met tekst 

Gewicht: 78 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop +R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter P (1999) 

 d. .D M. in cirkel (Dick Miedema, Rotterdam) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. in overleg met de uitvoerend zilversmeden Dick Miedema en Margo van 

der Elzen te Amsterdam 
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KEIZERSKETEN 
 

 

Beschrijving: 

Drie vogels aan een ketting waarvan de sluiting bestaat uit een stijf gedeelte in de vorm van een 

boog. De acht schakels van de ketting bestaan afwisselend uit bogen en bouten (stompe pijlen 

waarmee op de vogel wordt geschoten) en twee ineengeslagen handen 

 

Ongedateerd 

Tekst: geen 

Gewicht: 330 g 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop +R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter P (1999) 

 d. .D M. in cirkel (Dick Miedema, Rotterdam) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. in overleg met de uitvoerend zilversmeden Dick Miedema en Margo van 

der Elzen te Amsterdam 
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JAN JOSEPH FRANKEN 

 

 

geboren: Tilburg 4-7-1938 zoon van: Augustinus Cornelis Josephus Maria 

Franken en Johanna Maria Antonetta van 

der Sterren 

 

gehuwd: Tilburg 2-1-1964 met: Cornelia Francisca Maria Oomens; geb. Tilburg 

13-5-1941, gest. Berkel-Enschot 19-6-1990. dr. 

v. Adrianus Johannes Oomens en Christina 

Catharina Maria van Iersel 

 

partner: sinds 1991 van: Hanneke van den Bogaart-Vugts; geb. Bergeijk 

4-7-1942  

 

 

koning: 2000 

 

 

Jan Franken stamt uit een bekende Tilburgse familie van huis- en decoratieschilders. Hij is een 

achterkleinzoon zowel van koning Louis Franken (zie koning 1878) als van een broer van de laatste 

hoofdman van het gilde in de 19e eeuw, Louis Broekhans (1838-1894). Hijzelf werd ondanks deze 

familiegeschiedenis pas in 1998 gildebroeder. 

Jan is neerlandicus en was docent aanvankelijk in het voortgezet onderwijs en uiteindelijk aan het 

Mollerinstituut / Fontys Hogescholen. Hij heeft drie academische titels want hij is in 1995 ook 

afgestudeerd als jurist en in 1998 als bestuurskundige. 

Na zijn pensionering is hij cursussen gaan geven aan de Seniorenacademie (HOVO). Hij is bestuurslid 

van Brabants Heem en secretaris van de Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed in het Groene 

Woud en van het Centrum voor Studie van Land en Volk van de Kempen. Hij is (mede-)auteur en/of 

redacteur van publicaties over het werkgebied van deze instellingen, zoals het in 2012 verschenen 

'Oisterwijk, een geschiedenis van meer dan 800 jaar'. Vóór de gemeentelijke herindeling in 1994 was hij 

elf jaar lid van de gemeenteraad van Berkel-Enschot. Hij was bestuurslid (vier jaar voorzitter van de 

afdeling Tilburg van de politieke partij D66. Binnen het gilde heeft Jan voor en na zijn koningschap 

verschillende functies gehad. Tijdens zijn koningschap werd de viering van het 500-jarig bestaan van 

het gilde in 2004 voorbereid. In 2016 werd hij gekozen tot deken-schrijver. 

Jan Franken is lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2000 

Tekst: ‘T VALT JE TOE 

 JAN FRANKEN KONING HANDBOOGSCHUTTERSGILDE SINT SEBASTIAAN TILBURG 2000 

Afbeelding: Opengeslagen boek op leren omslag 

Gewicht: 90 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop + R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter S (2000) 

 d. .D M. in cirkel (Dick Miedema, Rotterdam) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. uitvoerend zilversmid Dick Miedema te Amsterdam 
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ANTONIUS LAMBERTUS BERNARDUS DOMINICUS VAN DE VRANDE 

 

 

geboren: Tilburg 2-3-1939 zoon van: Bernardus Joannes Henricus van de 

Vrande en Johanna Dymphna Maria van 

Vlimmeren 

gestorven: Tilburg 8-2-2015 

 

gehuwd: Tilburg met: Nieke van Dijk; geb. Tilburg 22-7-1940, gest. 

Tilburg 11-12-2000, dr. v. Leo Jacob van Dijk 

en Maria Aleida Huberta Frederica Panhuijsen 

 

koning: 2003 

 

 

Ton van de Vrande werd gildebroeder in 1988. Hij was aanvankelijk net als zijn vader werkzaam in de 

leiding van wolspinnerij Swagemakers-Bogaers te Tilburg. Later werd hij vertegenwoordiger en 

handelsagent in de tapijtindustrie. 

 

Ton was koning toen in 2004 het 500-jarig bestaan van het gilde werd gevierd. Hij was penningmees-

ter van de stichting die dat feest organiseerde. In 1989 werd hij voor enige tijd standaarddrager. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2003 

Tekst: 14-09-03 VRIJHEID DOOR BROEDERSCHAP 

 TON VAN DE VRANDE KONING SINT SEASTIAAN TILBURG 

Afbeelding: Drie torens van het wapen van Tilburg en een weefgetouw 

Gewicht: 70 gram 

Merken: a. gaande leeuw + II (0.835), 

 b. Minervakop +R (kantoor Gouda) 

 c. Jaarletter U (2004) 

 d. GS (Gijs Schouten te Tilburg) 

Ontwerp: Jos Zeegers Tzn. en de uitvoerend zilversmid 

  



 

 

 

  110 

 



 

 

 

  111 

GERARDUS JOSEPH WILHELMUS STEIJNS 

 

 

geboren: Tilburg 28-7-1942 zoon van: Joseph Anthony Steijns en Wilhelmina 

Martina Gerarda Somers 

 

gehuwd: Tilburg 17-7-1969 met: Gerrritje Grada Stoer; geb. Nijmegen 2-8-1944, 

dr. v. Hermanus Wilhelmus Stoer en  

Wilhelmina Catharina Truijers 

koning: 2006 

 

 

Gerard Steijns, gildebroeder sinds 1975, is via zijn moeder een verre nazaat van de oudste bekende 

gildebroeder van Sint Sebastiaan Michiel Rolochs en van de oudste koning Marcelis van Vessem. Zijn 

vader is echter afkomstig van Zeeuws-Vlaanderen en stamt af van een Duitse korporaal in het Staatse 

leger, die rond 1700 gelegerd was in fort Liefkenshoek aan de Schelde 

Gerard studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, was enige jaren leraar aan 

het Cobbenhagencollege en behaalde daarna het diploma Hoger Archiefambtenaar. Hij werkte van 

1973 tot 1980 bij het Stadsarchief Breda en was van 1980 tot 1998 gemeentearchivaris van Tilburg. Hij 

publiceerde over de geschiedenis van Tilburg en was bestuurslid van de Stichting Tilburgse Taol, 

nadat hij in 1994 de eerste winnaar van het 'Grôot Diktee van de Tilburgse Taol' was geworden. In 

2004 publiceerde hij met Paul Spapens, Wil Sterenborg en Frans Verbunt het boek 'Goedgetòld, 

diksjenèèr van de Tilbörgse taol'. Hij is actief geweest in het Tilburgs carnaval, onder meer als 

organisator en jurylid van het 'Leuterconcours'. Ook was hij voorzitter van de commissie die in 2008 

een tentoonstelling over 44 jaar openbaar carnaval in Tilburg organiseerde. Hij ontving daarvoor de 

'Zilveren Kruik'. Hij was als commissievoorzitter en bestuursadviseur actief in de Noord-Brabantse 

Federatie van Schuttersgilden en was bestuurslid van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse kapel 

en de Stichting Vrienden van de Goirkese Kerk. 

Binnen het gilde was Gerard Steijns van 1977 tot 1985 oudraad (-schrijver) en vanaf 1979 bestuurslid 

en secretaris van de Stichting Gildeschat Sint Sebastiaan. Hij was ook secretaris van de stichting die 

het 500-jarig jubileum van het gilde in 2004 organiseerde. 

Gerard Steijns is ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2006 

Tekst: GERARD STEIJNS KONING 2006 – 2009 GILDE SINT SEBASTIAAN TILBURG 

 MEDIO UT LIMITE CURRAS [Ovid.M.8.202] 

Afbeelding: Vogel waarop met meerdere bogen geschoten wordt, vliegend tussen zon en aarde. Het 

water verbeeldt de oever van de Schelde, waarop een stenen versterking  

Gewicht: 170 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop + R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter X (2007) 

 d. J/S (Jean-Jacques Smeijsters te Eindhoven) 

Ontwerp: De uitvoerend zilversmid op basis van voorontwerp door Gerard Steijns 

  

http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Cobbenhagencollege
http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Stichting_Tilburgse_Taol
http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Paul_Spapens
http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Wil_Sterenborg
http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Frans_Verbunt
http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Carnaval
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PETRUS PAULUS MATHEUS MARIA HAEN 

 

 

geboren: Tilburg 24-8-1948 zoon van: Herman Johannes Maria Haen en 

Margaretha Johanna Maria Lejeune 

 

gehuwd: Tilburg 30-6-1972 met: Marie-Louise Evers; geb. Tilburg 20-7-1945, dr. 

v. Didericus Adrianus Joannes Evers en Maria 

Joanna Louisa Vermeer 

 

koning: 2009 

 

 

Peter-Paul Haen werd in 1976 gildebroeder. Hij is fysiotherapeut met specialisatie manuele therapie. 

Hij was werkzaam in een maatschap en stafdocent in dit vak bij Avans Hogeschool in Breda. In zijn 

jonge jaren was hij een goed volleyballer, met name in het schoolteam van het Odulphuslyceum. Zijn 

grootste hobby's zijn nu toerfietsen en skiën. 

De betovergrootvader van Peter-Paul, Antonij Haen, is op het eind van de 18e eeuw in Heerlen 

geboren. Via Amsterdam, de Achterhoek en Udenhout komt de familie in Tilburg terecht, waar zijn 

vader kleermaker was. Zijn moeder stamt uit een bekende familie van kappers en slagers in de Willem 

II-straat. De familie Lejeune is in de 19e eeuw vanuit Gouda naar Tilburg gekomen. De Goudse 

voorvader Mathieu Joseph Lejeune was echter ca. 1808 in Hodimont bij Verviers geboren.  

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2009 

Tekst: ALLES HEEFT ZIJN TIJD 

  PETER-PAUL HAEN KONING St. SEBASTIAAN TILBURG 2009 

Afbeelding: Handen die een geblokkeerde rib-wervel-verbinding opheffen. 

 Familielogo: haan(tjes) en everzwijn. 

Gewicht: 202 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop + R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter B (2011) 

 d. JS in ovaal (Josemieke Segers te Tilburg) 

Ontwerp: Jannemie Doomernik-Hurkmans 
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PETRUS PAULUS MATHEUS MARIA HAEN 

 

 

 

Voor persoonsgegevens zie hiervóór. 

 

 

 

 

koning: 2012 

 

 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2012 

Tekst: PETER-PAUL HAEN 2012 

 EEN TIJD OM TE BINDEN 

Afbeelding: Ski-binding 

Gewicht: 81 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop + R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter D (2013) 

 d. JS in ovaal (Josemieke Segers te Tilburg) 

Ontwerp: Jannemie Doomernik-Hurkmans 
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PETRUS PAULUS MATHEUS MARIA HAEN 

 

 

 

Voor persoonsgegevens zie hiervóór. 

 

 

 

 

Keizer: 2015 

 

 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2015 

Tekst: PETER-PAUL HAEN 

 CONTINUEREN 

 2015 KEIZER 

Afbeelding: Fietswiel 

Gewicht:  

Merken: a. klimmende leeuw + I (1e gehalte) 

 b. Minervakop + R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter G (2016) 

 d. JS in ovaal (Josemieke Segers te Tilburg) 

Ontwerp: Jannemie Doomernik-Hurkmans 
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JOHANNES JOSEPHUS MARIA VAN STEENSEL 

 

 

 

geboren: Tilburg 1-6-1944 zoon van: van Leonardus Antonius van Steensel en 

Anna Maria Antonia Verbiesen 

overleden: 16-12-2016 

 

gehuwd: Tilburg 21-12-1973 met: Jacoba Maria Franssen; geb. Tilburg 9-3-1947, 

gest. Tilburg 19-12-2009, dr. v Martinus 

Franciscus Franssen en Louisa Gerardina Mol 

 

partner: sinds 2011 van: Hilde Vlek; geb. 's-Gravenhage 13-2-1946 

 

koning: 2015 

 

Jan van Steensel werd in 2002 gildebroeder. 

Nadat op zondag 20 september 2015 de heersende koning Peter-Paul Haen keizer was geworden 

heeft Jan van Steensel de tweede koningsvogel van deze dag naar beneden geschoten waardoor hij 

koning werd. Hij was toen al sinds 2007 hoofdman. Daarvóór was Jan vaandrig en is hij samen met 

zijn zoon Martijn vendelier geweest. 

Jan heeft op vele gebieden zijn sporen verdiend en zijn spoor achtergelaten. Hij is 57 jaar acoliet 

geweest bij de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk te Tilburg. Daarvoor ontving hij de pauselijke 

onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice'. Dit wordt gesymboliseerd door de vlam in het midden van 

het schild. De schietspoel staat voor zijn eerste baan in het onderhoud in een weverij, de compressor 

voor zijn tweede baan als ontwikkelingstechnicus van koelcompressoren. Hij heeft ook gewerkt bij de 

Volt (Philips) als chef onderhoud. Daar maakte hij kennis met automatisering. Hij werd omgeschoold 

naar dit vak en werkte als analist-programmeur en hoofd automatisering bij Philips in Breda, daarom 

staat zijn voorletter J binair op het schild. Tenslotte ging hij in dezelfde functie naar de gemeente 

Ridderkerk. Hij sloot zijn loopbaan daar af door de beveiliging van het gemeentehuis in te richten 

vandaar de sleutel op het schild. 

Een broer van Jans overgrootvader van moeders kant, de bakker Peter Verbiesen (1824-1869), was 

tweemaal achter elkaar, in 1859 en 1862 koning van het Kolveniersgilde Sint Dionysius. 

Samen met zijn vrouw Coby kreeg Jan in 2009 de zilveren legpenning van de gemeente Tilburg 

uitgereikt. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2015 

Tekst: belangrijk is het spoor dat je achter laat 

 Jan van Steensel Koning 2015 Sint Sebastiaan Tilburg 

Afbeelding: kaars met vlam, schietspoel, logo Philips, bouwtekening compressor, letter J binair, 

sleutel 

Gewicht: 115 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop + R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter G (2016) 

 d. GS (Gijs Schouten te Tilburg) 

Ontwerp: Jannemie Doomernik-Hurkmans 
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WILHELMUS JOANNES MARIA VAN DER ELZEN 

 

 

geboren: Loon op Zand 22-12-1956 zoon van: Wim van der Elzen en Ria Beunis. 

 

gehuwd: Loon op Zand 22-5-1981 met: Terezinha Ferreira Guimarães; geb. 
Mandaguari, Estado de Parana, Brazilië, 

6-8-1955, dr. v. Liberino Ferreira Guimarães 

en Honorinda do Espirito Santo Guimarães 

 

koning: 2018 

 

 

Wim van der Elzen jr. werd gildebroeder in 1982. Zijn vader Wim van der Elzen sr. (1923-2005) 

hoorde tot de vriendenkring rond Theo Donders die het gilde in 1966 liet herleven en was van 1981 

tot 1993 deken van het gilde. Zo was Wim jr. al vanaf zijn prille jeugd betrokken bij Sint Sebastiaan. 

Hij werkte bij zijn installatie nog als scheepswerktuigkundige op de grote vaart. Op een reis naar 

Brazilië leerde hij zijn echtgenote kennen. Hun huwelijksreis was op het schip Gooiland.  

Omdat hij vanwege zijn beroep vaak lang op zee verbleef werd bij zijn installatie tot gildebroeder 

bedongen dat hij, zolang hij in die omstandigheid verkeerde, niet zou meedingen naar het 

koningschap. Toen hij op 11-2-1992 in Barcelona afmonsterde als 3e SWTK van Nedlloyd Dejima, 

varende onder Kapitein T. Mars, en op 1-3-1992 in Nederland aan de wal een baan kreeg bij 

Thomassen International als Service Engineer Gasturbines, verviel uiteraard deze restrictie.  

Hoewel hij altijd al een van de beste schutters was duurde het daarna toch nog geruime tijd voordat 

hij de koningsvogel afschoot. 

 

Wims zus Margo is edelsmid en docent aan de opleiding voor zilversmeden in Schoonhoven. Zij 

heeft samen met een partner eerder ook al zilverwerk, waaronder het nieuwe keizersteken en 

diverse koningsschilden, voor het Sint-Sebastiaansgilde gemaakt. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2020 

Tekst: voorzijde: WIM van der ELZEN KONING 2018-2021 

ST.SEBASTIAAN TILBURG 

RECHT ZO DIE GAAT 

 achterzijde: GASTURBUNE COMPRESSOR SCHOEP 

Afbeelding: Schild in de vorm van een compressor stator schoep voor een gasturbine met daarop 

een afbeelding van het schip Gooiland van de Koninklijke Hollandse Lloyd 

Gewicht: 175 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop + R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter K (2020) 

 d. WH 

Ontwerp: (en uitvoering) Margo van der Elzen 

  



 

 

 

  122 
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CÉCILE THERÈSE PAULINE MARIE BOGAERTS 

 

 

geboren: Vught 22-8-1953 dochter van: E.J.N.M. Bogaerts en G.E.A. van Dijk 

 

partner: sinds 25-6-1974 van: Marianne A. B. Klep; geb. Ginneken en Bavel 

17-6-1938 

 

koning: 2021 

 

 

Cécile Bogaerts is al vanaf 2001 actief in het gilde. In aanvang echter alleen in de functie van 

tamboer. Pas in 2009 werd zij gildebroeder. Zij was daarmee de eerste vrouw die als gildebroeder 

werd geïnstalleerd. Vanaf 2014 nam zij plaats in Hoogheid. 24 juni werd zij Oudraad-schrijver en in 

januari 2021 Deken-schrijver. 

Door zich tot koning te schieten werd zij ook de eerste vrouwelijke koning in de geschiedenis van 

het gilde. 

Van beroep is Cécile musicus en klavecinist, zowel uitvoerend als docerend. Dit verklaart de vorm 

van haar schild. In de notenbalk aan de bovenzijde van het koningsschild is haar naam op muzikale 

wijze weergegeven. De Franse lelie 

(Fleur de Lis) voor haar zit ook haar familiewapen. 

De drie pijlen staan voor: Geloof, Hoop en Liefde en voor Broederschap, Handboogschieten en 

Maatschappelijke betrokkenheid in het Gilde. 

 

 

Beschrijving schild: 

 

Gedateerd: 2022 

Tekst: Cécile Bogaerts 

Koning Sint Sebastiaan 

2021 – Tilburg 

THUIS IS WAAR IK BEN 

Afbeelding: Schild in de vorm van een klavecimbel 

Gewicht: 188 gram 

Merken: a. klimmende leeuw + I (0.925) 

 b. Minervakop + R (kantoor Gouda) 

 c. jaarletter M (2022) 

 d. WH (Willem Honing, echtgenoot van Margo van der Elzen) 

Ontwerp: Jannemie Doomernik-Hurkmans,  uitvoering  Margo van der Elzen 
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AANTEKENINGEN BIJ DE VERVAARDIGERS VAN DE SCHILDEN UIT DE 18e EN 19e EEUW. 

 

1737 (Joannes Nouwens) 

Van de (onbekende) meester met het meesterteken IE (catalogus Stuyck nr. 277) uit Antwerpen 

bezit het Zilvermuseum Sterckshof in Antwerpen (gesloten per 1 mei 2014) een schaaltje met 

deksel met in het midden een handgreep. Deze zijn geheel versierd met graveerwerk. Het is 

schaaltje is afkomstig van het legaat Linden. Behalve het meesterteken staan er ook op het 

stadsteken van Antwerpen (een hand) en de jaarletter voor 1743/1744 (een gekroonde R). 

 

1751 (Adriaan van de Vliet) 

In 1759 woonde Adam van Mierlo al in Tilburg aan de 'Cassijstraat' (later Steenweg, nu 

Heuvelstraat. Zijn dochter Maria Theresia trouwde op 11 juni 1792 met de Bredase zilversmid 

Willem Cornelis Wierx  (gest. aldaar op 12 mei 1813). Zij werd geboren te Tilburg op 23 

november 1761 en overleed daar op 12 september 1835.  

 

1822 (Alexander de Beer) 

Op dit schild zijn twee meestertekens afgeslagen. Ten eerste dat van Roeland Antonius 

Verlegh. Hij was in 1791/'92 en 1798 deken van het gilde van zilversmeden te Breda en 

commissaris daarvan in 1806 en '07. Roeland was een leerling van Stephanus de Vos en werd in 

Breda gedoopt op 10 oktober 1752. Hij trouwde daar op 30 juni 1790 met Catharina Bouban en 

was er werkzaam van 27 maart 1788 tot 12 maart 1850, het jaar waarin zijn meesterteken wordt 

vernietigd. 

Het tweede teken is van Jan Baptist Backx, die tot ca. 1829 in Tilburg werkte. Hij wordt al op de 

lijst van 1807 (Koninkrijk Holland) vermeld. Hij was op 24 april 1771 in Tilburg gedoopt en stierf 

er op 27 februari 1842. Op 20 november 1809 trouwde hij met Petronella Beckers (1789-1865). 

Haar vader Peter Beckers en haar broer, de burgemeester Hendrik Beckers, waren gildebroeder 

van Sint Sebastiaan. Haar oom van moederskant was de gildekoning Wouter Schippers. 

 

1828 (Cornelis Adr. Bressers) 

Wilhelmus Johannes Engelbertus Wiercx was de zoon van Willem Cornelis Wiercx en Maria 

Theresia van Mierlo (zie schild 1751) en werd op 27 juni 1800 in Breda geboren. Hij woonde en 

werkte in Tilburg, maar is op 28 november 1864 in 's-Hertogenbosch ongehuwd gestorven. Zijn 

overlijden wordt op 2 december 1864 in Tilburg met de aanduiding ‘zonder beroep’ 

ingeschreven. In het Tilburgse bevolkingsregister van 1849-'59 staat hij wel als goudsmid 

ingeschreven. Hij woont dan samen met zijn eveneens ongehuwde zus Maria Josephina in en 

huis in de wijk Kerk. 

 

1840 (Anthony Goyaerts) 

Het koningsschild in de vorm van een ster waarop geen merken (meer ? ) aanwezig zijn van 

Anthony Goyaerts vertoont sterke gelijkenis met eenzelfde exemplaar dat Willem Wiercx in 

1836 vervaardigde voor het Sint-Dionysiusgilde.  

 

1843 (H.J. Dijkmans) 

Franciscus (Frans) Knegtel werd op 19 december 1817 in Tilburg geboren. Zijn vader, de 

tabakskerver en winkelier Theodorus Knegtel (1760-1838) was in 1816 koning van het 

kolveniersgilde Sint Dionysius. Zijn grootvader was vanuit Bohemen naar Tilburg gekomen. Als 

goud- en zilversmid woonde en werkte Frans van 1837 tot 1840 in Breda, van 1842 tot 1851 in 

Tilburg en in ieder geval sinds 1856 in Veghel. Hij trouwt in die laatste plaats op 22 januari 1856 

met Johanna Vermeulen en overlijdt er op 25 april 1867. 
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1852 (M.C.N. Bressers) 

De op 6 november 1788 in Straelen (D) achter Venlo geboren goud- en zilversmid Johannes 

Gerardus Panhuijsen werd op 16 juni 1819 in Tilburg ingeschreven. Hij was in 1799 getrouwd 

met Antonia Huberta van Oijen. drie van zijn vijf zonen werden eveneens Goud- en zilversmid, 

een vierde horlogemaker. Alle vier vestigden ze zich in de Heuvelstraat. Als Erven Panhuijsen 

zetten zij na de dood van vader op 7 september 1864 de zaak voort tot in 1905. De familie 

Panhuijsen vervaardigde koningsschilden voor alle drie de Tilburgse schuttersgilden. Vader 

Johannes was van 1830 tot 1834 hoofdman van het Sint-Dionysiusgilde, zoon Michael Hubertus 

(1837-1903) was gildebroeder van Sint Sebastiaan. 

 

1868 (Henri Latour) 

Ludovicus Josephus Constantinus de Baer werd op 22 januari 1847 te 's-Hertogenbosch 

geboren. Als goud- en zilversmid, maar vooral als graveur, was hij slechts één jaar werkzaam in 

Tilburg, waarna hij verhuisde naar Londen. 

 

1872 (B. van den Meijdenberg) 

De zilversmid Augustinus Adrianus de Rooij werd op 25 augustus 1841 in 's-Hertogenbosch 

geboren. Zijn vader Adrianus was geboortig van Tilburg. Op 8 november 1871 trouwde hij daar 

met de 32-jarige Petronella Constantina de Leeuw. Hij stierf in 'sHertogenbosch op 6 juli 1887. 

Van 1875 tot 1910 wonen hij en zijn weduwe op het adres Hinthamerstraat 201, in het huis 'De 

drie Scheeren'. 

 

1875 (F. Stokkermans) 

De zilversmid Jan Hooijkaas werd geboren op 1 april 1842 te Schoonhoven. Hij was de zoon 

van Jan Hooijkaas en Helena Noorland en trouwde op 4 mei 1870 te Schoonhoven met Cornelia 

Hogendoorn. Het paar kreeg zes kinderen. Jan overleed in Schoonhoven op 14 mei 1916. Zijn 

broer, de zilversmid Cornelis Hooijkaas werd op 29 september 1844 in Schoonhoven geboren, 

trouwde in Den Haag op 6 mei 1868 met Grietje Verhoef en overleed daar op 27 januari 1924. 

Een andere broer, de zilverfabrikant Herbert Hooijkaas, werd eveneens in Schoonhoven 

geboren, net als een derde broer de zilversmid en graveur Pieter Hooijkaaas, die er op 24 juli 

1837 het levenslicht zag. De gerenommeerde zilverfabriek, die Herbert in 1874 stichtte heeft tot 

2008 bestaan. Er zaten nog veel meer leden van de familie Hooijkaas in het vak: Herbert 

Hooijkaas (geb. Willlige-Langerak 30 januari 1800) was goudsmidsknecht; Jan Hooijkaas (geb. 

Willige Langerak 23 april 1816) was zilversmid; nog een Jan Hooijkaas (geb. Schoonhoven 27 juli 

1868) was gravuer en zilversmid); en tenslotte (Herbert Hooijkaas (geb. Schoonhoven 16 oktober 

1878 ) was eveneens zilversmid. 

 

 

Gijs Schouten 
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VERANTWOORDING 

 

 

Dit boekje is in 1989 uitgegeven door de Stichting Gildeschat Sint Sebastiaan te Tilburg. De 

uitgave werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Tilburgsche Spaarbank. De 

tekst werd samengesteld door Gerard Steijns op basis van de bij het Gemeentearchief en de 

in het eigen archief van het gilde aanwezige gegevens. Het typewerk en de lay-out zijn ver-

zorgd door Theo de Jong. De tekst van de heruitgave is kritisch doorgenomen door John 

Boeren. 

 

De meeste foto's van de schilden en het andere zilver werden vervaardigd door Jan Brieffies. 

De foto’s van de schilden van 1985 en 1988 zijn van Ton van Horssen. Beiden waren fotograaf 

bij het Tilburgse gemeentearchief. De opnames van de schilden uit 1991 t/m 2003 en van 

2009 t/m 2012 zijn van Theo de Jong en die uit 2006 is van Gerard Steijns. 

 

Bij de samenstelling van de tekst is gebruik gemaakt van de beschrijving van het koningszilver 

van Sint Sebastiaan door drs. W.H.Th. Knippenberg in ‘De Gildetrom’, jaargang 1970 (p. 24 en 

43) en 1971 (p. 4-5), Deze beschijving is onlangs gecontroleerd en waar nodig aangevuld en 

verbeterd door Gijs Schouten. Waar er verder nog voor de biografische gegevens in overwe-

gende mate gebruik is gemaakt van het werk van anderen, is dat zo veel mogelijk ter plekke 

vermeld. De vormgeving van het boekje liet geen uitvoerige annotatie toe. Daarvan is ter wille 

van de eenheid geheel afgezien. In het algemeen mag vermeld worden dat verreweg de 

meeste genealogische gegevens afkomstig zijn uit de bij het Regionaal Archief Tilburg berus-

tende en (digitaal) toegankelijk gemaakte primaire bronnen. Veel is dan ook tegenwoordig te 

vinden op de website van deze instelling. Daar zal te zijner tijd annex aan het archief van het 

gilde de aan dit boek ten grondslag liggende documentatie m.b.t. de gebruikte gegevens uit 

de rechterlijke en notariële worden ondergebracht. Dankbare vermelding verdient het feit dat 

ten aanzien van dit materiaal archiefmedewerker Arjan van Loon een goede raad- en tipgever 

was. Uiteraard is ook het eigen gildearchief geraadpleegd en dan met name de zich daarin 

bevindende ledenlijsten, notulenboeken en rekeningen vanaf het einde van de 18e eeuw. 

 

Het oorspronkelijke omslag is op basis van een foto van de hand van Kees Verberk ontwor-

pen en uitgevoerd door Ton van Rooy die indertijd ook als drukker de eerste versie van het 

boek heeft geproduceerd. 

 


