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   ZUSTERAVOND 
Het is dinsdagavond 23 april, de gilde-avond die speciaal in het teken staat van de 

ontvangst van ook alle gildezusters. Je weet toch, dat gildezusters de partners zijn 

van de gildebroeders en dat dat dus zeker niet alleen  vrouwen hoeven te zijn? In 

de tijd dat John Boeren nog gildebroeder was, was zijn man Matt natuurlijk dus 

ook gildezuster, een ‘titel’ 

die hij altijd met trots heeft 

gedragen, zoals Cécile en 

Charlotte vol overtuiging 

gildebroeder’ zijn.  

De trouwste gast op deze avond is Bas Bibber, ei-

genlijk ook een gildebroeder al is hij nooit officieel 

geïnstalleerd.  Maar ja, het is wel een bijzonder 

broeder, want hij begint te ‘gillen’ als hij wordt 

aangeraakt en dat zijn we toch niet gewend.  

Op deze avond worden er traditioneel spelletjes 

gespeeld. Sjoelbakken is  de oudste traditie, maar 

daarover later meer.  Ook wordt er met pijltjes ge-

gooid, en als je echt tot de senioren-zusters  be-

hoort mag je een stapje extra dicht bij het blazoen 

staan, hè Wil? En dan natuurlijk het onder controle 

krijgen van die overgevoelige Bas. En wie de mees-

te punten verzamelt krijgt deze keer geen prijs.  Dat 

was Sietse, maar helaas…!! 



De zusteravond heeft, zoals alles in 

het gilde, een historie. Het is van 

oudsher een bijzondere bijeen-

komst om de “opening van het 

doel” te vieren, eind april/begin 

mei. Vroeger werd er buiten ge-

schoten en dat kon natuurlijk alleen 

in de lente- en zomermaanden. Het 

was dus reden voor een feestje als 

het schietseizoen weer begon. Zo 

kennen we ook nu nog de bijzonde-

re bijeenkomst als het doel in het 

najaar, eind september, weer 

wordt gesloten. Dat gebeurt op de 

feestdag van de heilige Michiel. Nu noemen we dat Michielschieten.  

Gerard heeft er de oude kronieken op nageslagen om te achterhalen hoe het gilde ‘openen doel’ vroeger 

vierde. In de Kroniek, gestart in oktober 1966, heeft Gerrit Boïnk tot 1984 zorgvuldig alle gebeurtenissen 

bijgehouden. Daaruit blijk dat al vanaf het begin op die 

avond ook de dames zijn uitgenodigd, al was er toen nog 

niets voor hun georganiseerd.  Maar in 1971, Karel Wijnen 

was toen koning, kregen de gildezusters een tekenopdracht: 

zij moesten een schild tekenen dat, als hun man koning zou 

schieten, volgens het reglement zou kunnen worden uitge-

voerd. ‘Mevr. Heerkens’ had de 1e prijs. Het jaar daarna 

werd er, omdat het een feest voor beiden moest zijn, niet 

geschoten, maar gespeeld op de sjoelbak en met de 

‘vogelpik’.  Ook de ‘spelletjesavond’ van nu berust dus op 

een traditie. Daarna werd het een aantal jaren gewoon ge-

zellig: schieten op een geluksblazoen, genieten van een Bra-

bantse koffietafel, een optreden van de familie Naaijkens met ‘Filiassi’ en ook eens het optreden van de 

Vlaamse troubadour Willem Vermandere. Er werd door de commissie steeds iets nieuws bedacht. Wel 

werd op deze avond steeds de winnaar van de ‘wintercompetitie’ bekend gemaakt. Het winterseizoen  

was immers ten einde. Dat gebeurde ook nu weer en, net als vorig jaar, werd Eduard Aarts verblijd met 

een fles ‘Wild Pig’ van de keizerin. Zijn maat was dit keer Ton Bastianen.  

In 1983 lezen we dat er ook dan weer wordt  gesjoeld. Een avondvullend 

programma want er waren veel zusters aanwezig. 

In 1984 legt   

Gerrit Boïnk zijn 

kroniekschrij-

versschap neer. 

Hij wordt opge-

volgd door Jan 

Kruijssen en 

daarna door 

Huub Franssen. 



Ook in de eerste jaren daarna waren er op deze dag nog allerlei activiteiten, zoals een bezoek aan het Li-

keurmuseum en een spelletjesfeest in de Kempenhof in Hilvarenbeek, maar daarna werd het stil.  

Een jaar of vijf is er geen kroniek omdat de gildebroeder die als schrijver was aangesteld zijn taak om wat 

voor reden dan ook verzuimde, maar in het geheugen van de gildbroeders staat wel dat de activiteiten 

rond ‘opening doel’ onder hoofdman Kees Verberk zijn stilgelegd. Maar dan… in de kroniek die verslag 

doet van het jaar 1998, geschreven door Jacques Vrenken en geïllustreerd door niemand minder dan Jos 

Zeegers, treffen we onderstaand relaas. Ik vond het te mooi om het jullie te onthouden. Het fanatisme en 

de gezelligheid waren er toen ook al. Hoofdman Theo de Jong had kennelijk een traditie hersteld. 

En daarna??? Het lijkt dat dan 

elk jaar ook de zusters genie-

ten van een ‘gilde-avond’.  



Dus ook dit jaar waren de zuster speciaal 

welkom en die lieten zo’n gezellige avond 

niet aan zich voorbijgaan. Ze waren met 

velen. Wil, Marianne, Lot, Ton, Ine, Trix, 

José. Gerda, Mies en (niet in deze galerij) 

Wil en Lidewijde. De keizerin moest zich 

wegens droevige omstandigheden helaas 

laten verontschuldigen.   

En er werd intensief bijgepraat en gebab-

beld, eigenlijk het hoofddoel van de zus-

teravond, en genoten van de goede zorgen 

van Raymond en zijn helpers. (Wat waren 

de hapjes toch lekker!!!)         Gerda 


