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De feestdag van Michiel 

In de Basbazuin van vorig jaar stond uitgebreid uiteengezet wie deze heilige 

was en waarom het gilde zijn feestdag viert, maar dat weet je vast niet meer. 

Nog een keertje dan. Michiel is de aartsengel Michael en het is zijn feest om-

dat in Rome op 29 september een basiliek met zijn naam werd ingewijd. 

Maar het is ook het oogstfeest en het begin van de herfst. En voor het gilde 

betekent deze dag het “sluiten” van het 

doel. En daarmee wordt het doel buiten 

bedoeld, want het wordt vroeg donker 

en kouder.  Vroeger was het voor ons 

gilde het kinderfeest en dat is het nu 

nog, al zijn de  kinderen van de gilde-

broeders niet meer echt een kind. Dat  

    geldt wel voor hun kleinkinderen.  

Kinderen, kleinkinderen en  

iedereen die het leuk vindt, 

zelfs een gaststudent uit Flori-

da, mag deze dag schieten op 

een plaatje hoog in de mast, 

onder de kritische blikken van 

de ‘deskundigen’. 

ONZE BAS 

Tja, er werd geschoten op een metalen 

plaatje boven op  de mast, want deze 

pluimen waren vorig jaar zo goed opge-

borgen dat ze dit jaar niet meer te vinden waren… Toch wel jammer, 

want die pluimen zagen er wel veel vrolijker uit!!! 

De jonge schutters worden bijge-

staan door de ervaren gildebroe-

ders, die uitleggen hoe het moet. 



 

En dan zijn er de welkome gasten. Die kijken gespannen, leveren commentaar, bewonderen de dapperen 

en genieten, vooral van het meer dan heerlijke weer: het Michiels-zomertje zoals het hoort te zijn.  

Maar behalve dat de dames kritisch naar de schutters kijken doen ze ook zelf fanatiek mee!  

Onze koning incluis. En laat zij nou de beste schutter zijn! 



En dan de winnaars:  

Beste gildeschutter: Cécile (4x raak). 

Beste vrouw: Karin Fiechter (2x raak) Trix neemt in ontvangst. 

Beste gast: Dirk Evers (2x raak). 

Pechprijs: Arjan van Annemiek (2x raak, maar niet in de eerste    

       beurten). 

En als afsluiting: de Chinese maaltijd. Niet meer  

afgehaald door en opgepeuzeld bij Cees en Els  

Verberk , zoals heel vroeger, maar nu bij I - Pin - Ke 

zelf. Het was een heerlijke en gezellige dag! 


